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ilham alıp, ilham olmak için bir araya geliyoruz. 
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Eylül ayı boyunca adidas Originals 
Nişantaşı mağazası ve şehrin çeşitli lokasyonlarında gerçekleşecek etkinliklerle, sokağın ruhu şehre yayılacak. 


© #ORIGINALSISTANBUL 


Alternatif müzik sahnesinin parlayan gruplarından 
Bubituzak, 16 
Eylül'de adidas 
Originals Nişantaşı 


mağazasında olacak. 


TEŞVİKİYE CADDESİ NO: 17 - NİŞANTAŞI 


Avrupa'nın 100 Genç 
Yaratıcı Yeteneği listesine seçilen ve son olarak Wallpaper 
Design Award'u kazanan Tamer 
Nakışçı, 16 Eylül'de soruları yanıtlayacak. 


Suluboya yumuşaklığını, sert çizgileri ile birleştiren dövme sanatçısı Yeliz 
Özcan, stüdyosunu 
23 Eylül'de bir 
günlüğüne Nişantaşı 


mağazasına taşıyacak. 


nÂs 


adidas 


De Bil Ki albümüyle dikkatleri üzerine çeken rap sahnesinin yeni oyuncularından 
Agabando, akustik konserleriyle 

23 Eylül'de adidas 


Originals Nişantaşı'nda. 


adidas Originals'ın tasarım ruhunu, 

Global Ürün ve 
Sürdürülebilirlik Projeleri 
Müdürü Selin Brecht ile 
Kıdemli Tasarım 
Direktörü Erman 

Aykurt anlatacak. 
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ortak hikayelerin parçası olmak için bir araya geliyoruz. 
ORIGINALS ISTANBUL ETKİNLİKLERİ EYLÜL'DE BAŞLIYOR 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Cingue Terre, rengarenk evleri, muhteşem şarap bağları, masmavi denizi ve İtalyan rivierasına hakim keyifli trekking yolları ile tam bir cennet parçası. 


Ekranların en kalabalık ayına hoş geldiniz. 54 yabancı dizinin yeni sezon startı vereceği Eylül ayında 8 adet de sıfır kilometre dizi yayın hayatına başlayacak. 


Tren seyahatleri 
Agatha Christie romanlarında kalmadı elbet! Nostaljinin ve doğa harikalarının kol kola gireceği bu şahane rotaları her 


gezgin deneyimlemeli. 


Moda haftalarında kendini açık eden 
2017-18 Sonbahar/ 

Kış trendleri, yenilikçi bir sezonun habercisi oldu. Sokakları etkisi altına alan bu trendleri yakından inceledik. 


Hit olmuş besteleriyle pop müzikte adını duyuran Onurr, merakla beklenen Bir 
Kahramanlık Hikayesi adlı albümünü piyasaya sürdü ve sorularımızı yanıtladı. 


Futbol tutkunu oyunseverlerin heyecanla beklediği ay geldi çattı. Bir tarafta 

FIFA 18, diğer tarafta ise PES 18... Ezeli rekabet, bir kez daha konsollara taşınacak. 


Yeni 130, güvenlikte sınıfının lideri. 


C, 
Ya 
NCAP 
Www.euroncap.com 


KAAAK*X 


TEST 2017 


Yeni i30, 2017 Euro NCAP güvenlik testlerine göre GP HYUNDAI! 
sınıfının en güvenli otomobili * 


hyundai.com.tr | Ej | | (3 | Yeniii 


*C segmenti hatchback kategorisinde yer alan yeni i30'un aldığı 5 yıldız, Euro NCAP'in yeni kriterlerine göre Temmuz 2017'de derecelendirilmiştir. 2 yıl//60.000 km yasal garantiye ek olarak sadece nihai tüketiciler için yeni araç satışından itibaren adi nin 3 yıl/sınırsız km, 5 yıl/100.000 km veya 7 yıl/80.000 km ücretsiz onarım güvencesi seçenekleri mevcuttur. Detaylı bilgi tercihi garanti kitapçığında ve hyundai.com.tr'de bulunmaktadır. Hyundai i30 modellerinin resmi spesifik CO: emisyonu 


HELL (715/2007/EC) 102-130 gram arasında, resmi yakıt tüketimleri (715/2007/EC) 1t/100 km, şehir içi 4,3-6,8, şehir dışı 3,7-5,0 ve 


birleşik 3,9-5,6 arasındadır. 
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Gondor Medya İletişim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti adına sahibi Emrah Gürkan 


Yayın Yönetmeni Emrah Gürkan emrah&postkolik.com 


Görsel Yönetmen Emre Öztinaz 
Yayın Danışmanı Fırat Akyıldız Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Fatma Gürkan 


Katkıda Bulunanlar Erdem Tatar, Sadi Tirak, Enis Hazan, Orhan Meriç, Gizem Şentürk, Özüm Kasapoğlu 


Fotoğraf Sinan Bayar 


Reklam Yetkin Nural 
0537 37190 50 reklam&postkolik.com 


Digital Reklam 
Digital Drop 0212 272 04 08 
emreturegun&digitaldrop.co 


Yönetim Yeri 
Nisbetiye Mah. Gazi Güçnar Sok. Uygur İş Merkezi No: 4A, D:1 Beşiktaş/İstanbul 
0212 337 27 91 info&postkolik.com 


Baskı 
Altın Kitaplar Yayınevi Tic. A.Ş. 
Göztepe Mah. Kazım Karabekir Cad. No:32 
Bağcılar/İstanbul 0212 446 38 88 
Sertifika no: 10766 
Yayın türü: Aylık, süreli, yerel 


Postkolik'te kullanılan tüm yazılar kaynak gösterilerek yayınlanır. 
Postkolik 15 bin adet basılıyor. 
Postkolik'in dağıtıldığı yerleri görmek için www.postkolik.com/neredeyiz adresini ziyaret edebilirsiniz. 
Postkolik'i e-dergi olarak www.postkolik.com 

adresinden okuyabilirsiniz. 


08/ KAPAK 


Televizyon dünyasının en önemli gecesine hazır mısınız? 17 Eylül'de gerçekleşecek 
69. Prime Time Emmy Ödülleri'ne Postkolik merceğini tutuyoruz. 


14/ GEZİ 


Cingue Terre, rengarenk evleri, muhteşem şarap bağları, masmavi denizi ve İtalyan rivierasına hakim keyifli trekking yolları ile tam bir cennet parçası. 


16/ DİZİ 


Ekranların en kalabalık ayına hoş geldiniz. 
54 yabancı dizinin yeni sezon startı 
vereceği Eylül ayında 8 adet de sıfır kilometre dizi yayın hayatına başlayacak. 


20/ GEZİ 


Tren seyahatleri Agatha Christie romanlarında kalmadı elbet! Nostaljinin ve doğa harikalarının kol kola gireceği bu şahane rotaları her gezgin deneyimlemeli. 


24/ OYUN 


Futbol tutkunu oyunseverlerin heyecanla 

beklediği ay geldi çattı. Bir tarafta FIFA 18, diğer tarafta ise PES 18... Ezeli rekabet, bir kez daha konsollara taşınacak. 


İÇİNDEKİLER 


28) müzik 


Hit olmuş besteleriyle pop müzikte adını duyuran Onurr, merakla beklenen Bir Kahramanlık Hikayesi adlı albümünü piyasaya sürdü ve sorularımızı yanıtladı. 


29/ RÖPORTAJ 


Batu Şener, Hollywood'da adından söz ettirmeye başlayan genç bir müzisyen. Ünlü 


çalışan Şener, sorularımızı cevapladı. 


36/ MODA 


Moda haftalarında kendini açık eden 2017-18 Sonbahar/Kış trendleri, yenilikçi bir sezonun 

habercisi oldu. Sokakları etkisi altına alan bu trendleri yakından inceledik. 


38/ ANALİZ 


2000'lerin hacker'larını unutun, yeni nesil hacker'lar artık milyon dolarlara göz dikiyor! 
Tıpkı HBO'yu vuran tüm zamanların en büyük hack skandalı gibi... 


MY animarkalı fotoğrafçı ve yönetmen Anders LL  Overgaard, Nevada'nın Black Rock çölünde her yıl gerçekleştirilen Burning Man festivaline yeni fotoğraf kitabı Nothing Left Behind ile farklı bir bakış açısı sunuyor. Sınırlı sayıda basılan kitapta Overgaard, her yıl düzenlenen festival ile insanlar, müzik, sanat ve moda arasındaki bağı şiirsel bir dille anlatıyor. Üstelik bunu da hem ilham verici hem de cesur fotoğraflarla bütünleştiriyor. Kitapta yer alan hikayeler ve görüşler P.Diddy, Frederik Bockhahn, D.J Pierce, Maor Cohen ve Overgaard'ın kendisine ait. Nothing Left Behind'ın piyasaya çıkışı, Overgaard'ın festivalde çektiği fotoğraflardan oluşan ve 27 Eylül'de New York'taki Jason McCoy Gallery'de yapılacak bir sergi ile birleşecek. 
Overgaard, New York ve Kopenhag arasında mekik dokuyarak yaşayan uluslararası bir fotoğrafçı ve yönetmen. çalışmalarını Vogue, GO, Marie Claire, Omega, Nautica ve BMW kampanyalarından takip edebilirsiniz. Satış fiyatı 190 dolar olan Nothing Left Behind, gerçek anlamda arşivlik bir kitap. 


WWw.gumroad.com |a 


TERMINATOR'| - 
MÜZİK KEYFİ 


ezginler için seyahat rehberleri deyince Phaidon'un efsane erminatör 1-800, hiç kuşku yok ki “Nerede” serisi, tıpkı Trip Advisor, Untappd ve Google Maps tüm zamanların en farklı ve orijinal kadar vazgeçilmezdir. Şimdi size iyi bir haber verelim, kitaplığınız- bilim kurgu robotu. Bu unutulmaz robot, daki Where Bartenders Drink ve Where Chefs Eat kitaplarına yeni şimdi de karşımıza harika bir kablosuz bir arkadaş geliyor; Where to Drink Coffee. hoparlör olarak çıktı. ACW'nin Kickstarter Bu rehberde, 50 farklı ülkedeki kahve kampanyasına destek verenler, bu eşsiz 


dükkanlarını, pastaneyi, seyyar kahve hoparlöre hem herkesten önce sahip satıcılarını ve bunlara benzeyen tam olacak hem de hatırı sayılır bir indirim 
600 farklı noktayı içeren bir seçkiyi kazanacaklar. Üstelik isimlerinin yazıldığı 
kahve uzmanları ve dünyadaki en küçük bir plaka da hoparlörün üzerine iyi 150 barista, kahve meraklıları için yerleştirilecek. 
inceliyor. Rehberde yer alan tavsiye- 1-800 hoparlör, hem Bluetooth, hem ler hem yorumlarla hem de özel bil- Wi-Fi hem de Aux kablo ile internete 
3 gilerle desteklenmiş, ayrıca rehber bağlanabiliyor. İçine entegre edilen Ale- 
Ee kolayca kullanmanız için coğrafi ola- xa ses kontrollü yapay zeka; müzik, hava za rak organize edilmiş ve her dükkana durumu, haberler, trafik durumu ve diğer z özel haritalar eklenmiş. Phaidon'nun gerçek zamanlı bilgi servislerine ulaşa- 
23 Where to Drink Coffee rehberi Kasım biliyor. Bunlara ek olarak evinizdeki 
ği ayında Kuzey Amerika'da piyasaya ses sistemini bizzat ses kontrolüyle çıkacak. Dünyanın en iyi baristaları yönetme imkanı da sağlıyor. Ayrıca nerede kahve içiyor merak ediyor T-800'ü akıllı telefonunuza bağlayıp ve o kahveleri tatmak istiyorsanız bu tele-konferans görüşmeleri yapmak 


rehber tam size göre. ve akıllı telefon uygulaması sayesinde ses düzeyini ve kamerasını wWww.phaidon.com eğ kontrol etmek de mümkün. 
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Orijnal Sport Sei 
Giorni 


rjinal Sei Giorni, Sei Giorni Internazi- luğun üzerine yerleştirilmiş, özel direksiyon renkte dikişlerle sağlamlaştırılan The Vespa onale Rallisi için 1951'de üretildi ve çubuğu tasarlanmış ve aracın pek çok detayı Sei Giorni, Euro4 uyumlu sıvı soğutmalı dört bu etkinlikten dokuz ayrı altın madalya ile önceki modele göre düzenlenmiş. zamanlı 300 cc motora sahip. Bu motor ayrıldı. Zamanında 300 adet üretilen model, Fakat bu klasik görünüş sizi yanıltmasın; bu dakikada 5 bin dönüş ile 21 beygir gücü ve şu anda koleksiyoncular tarafından oldukça şık motor, modern sürücüleri de fazlasıyla 22 Nm tork üretebiliyor. Sınırlı sayıda satışa aranan bir scooter durumunda. mutlu edecek pek çok teknolojik aksesuar sunulacak bu güzelliğe sahip olanlar, 50'li Vespa, o dönemde adeta efsaneleşen bu aksamıyla donatılmış. Torpido gözünde bu- yıllarda Vespa yarış takımının giydiği tulumun ikonik modelini yeniden piyasaya sürme ka- lunan USB girişi, LED gündüz farları ve ABS, bir kopyasına da motorla birlikte sahip rarı aldı. Şu an satışta olan Vespa GTS neslini ilginç olsa da, bu scooter'a “Şu ana kadarki olacak. 
temel alarak üretilecek bu yeni seride, 66 yıl en gelişmiş Vespa” unvanını kazandırmış. 
önceki modelde olduğu gibi ön far çamur- Selesi kaliteli deri ile kaplanan ve kontrast YAAA ENE 


YAŞAM KOÇUNU p 
ARATMAYAN TİŞÖRT 


dım sayan akıllı saatler, bisikletinizin içindeki bluetooth'lu 

kilometre ölçerler ya da kolunuza taktığınız özel kalp ritim monitörleri... İster bunlardan birini kullanın, isterseniz de tamamını, günümüzde antrenmanları kaydedebilmek için fazladan bir cihaza ihtiyacımız olduğu fikrine hepimiz çoktan alıştık. 
FENC isimli firma, yeni ürettiği Smart Shirt ile bu düzene farklı bir alternatif kazandırmayı hedefliyor. Bu üstün teknoloji ürünü spor tişörtü, antrenmandaki performansınızı akıllı telefonunuza yükleyeceğiniz bir uygulama aracılığıyla kaydederek spor programınızı geliştirmek amacıyla üretilmiş. Bu tişört performansınızı iki yöntemle ölçüyor. FENC ekibinin verdiği bilgiye göre, bu tişörtün hava geçiren rahat kumaşı, organik iletken .. 
polimer katmanlarla birleştirilmiş, bu katmanlar kalp ritminizi di- GU N EŞTEN KORKMA! 
rekt olarak ölçebiliyor. Bu teknolojiye ek olarak tişörtün içinde kalp ritmini, harcanan enerjiyi ve aktif süreyi tespit eden özel >>, boyunca yüzümüzü güneşten korumak için üzerine bir tasarım da bulunuyor. tişört ya da şapka koyup geçici çözümler bulduk; ancak şimdi elimizde çok daha yaratıcı ve basit bir çözüm var: Shader! 
Shader, yüzü güneşten korumak için tasarlanmış kompakt ve taşınabilir bir ürün. Güneş ışınlarının geldiği açıya ve sizin ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabiliyor ve açıldığında yüzü kapatarak sizi hem güneş ışınlarından, rüzgardan ve kumdan koruyor; hem de özel bir alan yaratıyor. Shader Pack, özel çantası, havlusu, portatif soğutuculu yastığı, içecek tutucusu ve güneş ışınlarıyla çalışan USB girişli küçük bir vantilatöre de sahip. Harika değil mi? 


www.fenc.com 


www.shader.com.au 
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PORTATİF SİNEMA KEYFİ 


ünyanın ilk portatif sinema ve ses sistemiyle 

tanışmaya hazır mısınız? Nebula tarafından üretilen Mars adlı bu portatif projeksiyon makinesi, size sinema kalitesinde sunumu arzu ettiğiniz her yerde sağlıyor. 
Mars'ın 4K çözünürlükle yansıttığı görüntüden sonra artık en son teknoloji televizyonlar bile size çekici gelmeyecek. 
Tabii görüntü kadar ses de önemli; JBL'in tasarladığı ve Mars'ın üzerinde yer alan 10W gücündeki hoparlörler, seyir zevkinizi katlayacak. Mars son teknoloji bataryasıyla hiç şarj edilmeden üç saate kadar görsel oynatmayı başarıyor. 
Mars, üç boyut destekleyen görselleri de gözlüksüz izlemenizi mümkün kılıyor! 
4K görüntü kalitesine sahip olan Mars'ın projeksiyonu 
3000 lumen değerinde 
özel bir ampul tarafından yapılıyor. Asgari 60 santim, azami 4.5 metre genişliğe sahip yüzeylerde görüntü kalitesi düşmeden gösterim yapabiliyor. Seyir zevkini her gittiği ortamda yaşamaya meraklı olanlar için olmazsa olmaz bir ürün bu! 


Wwww.seenebula.com 


GELECEK 
AYAĞINIZA GELDİ 


e ayakkabı desenlerine son! Shiftwear ile ayakkabılarınız üzerlerindeki esnek ekranda istediğiniz video ve görüntüyü döndürebilecek, bu sayede sadece sizde olan ve kimseyle pişti olmayacağınız ayakkabılara sahip olabileceksiniz. Altı farklı modele sahip olan Shiftwear, arzu edilen görselleri ayakkabıda 

en şık gösterecek şekilde tasarlanmış. Shiftwear'in akıllı işlem uygulaması aynı zamanda bir sosyal medya platformu. Kendi video tasarımlarınızı yapıp satışa çıkarabilir ya da paylaşıma açabilirsiniz. 
Sürekli güncellenen Shiftwear marketinde yer alan kullanıcı yapımı desenleri satın almak da elbette mümkün. Sıradan bir ayakkabının esnekliğine sahip olan Shiftwear, aynı zamanda oldukça renkli 

bir ayakkabı kataloğuna sahip, renginizi ve modelinizi seçtikten sonra her adımınızla fark yaratmaya başlayabilirsiniz. Shiftwear, su geçirmiyor, en çetin doğa şartlarına karşı dayanıklı ve kesinlikle leke tutmuyor. ister Wi-Fi ister Bluetooth'la bağlanın, kablosuz şarj ünitesini kullanın ya da siz yürüdükçe Swiftwear kendini şarj etsin. Shiftwear ile benzersiz adımlara hazır mısınız? 


SEND TO $MOE » 


Wwww.shiftwear.com 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ideshow Collectibles ve Threezero, AMC kanalında 

gösterilmekte olan The Walking Dead dizisinin kahramanı Daryl Dixon'ın figürünü gururla sunar. 30.5 cm uzunluğundaki bu figür, dizideki karakterin gerçek özelliklerini birebir barındırıyor ve suni deri yeleği, kendine özel dikilmiş yıpranmış görünümlü kıyafeti, iki çeşit 'Lucille” silahı, arboleti, tabancası ve kalemiyle birlikte geliyor. Daryl Dixon figürünün kutusundan çıkan tüm parçaları sayalım isterseniz: 30.5cm uzunluğunda özel kıyafetler giydirilmiş bir adet figür, kollarda yumuşak PVC deri kaplama, yıpranmış görünümlü yedek kıyafetler, suni deri yelek, kolsuz gömlek, panço, ok ve yay takımı, yedek şarjörleriyle birlikte bir adet ekstra tabanca, bıçak ve altı adet farklı pozlar verdirilebilen yedek el. Daha ne olsun! Tüm bu ekipman ve aksesuarlarla birlikte figürünüze 50'nin üzerinde poz verdirebileceksiniz. 
The Walking Dead koleksiyonunuz Daryl Dixon figürü olmadan eksik kalacaktır! 


www.sideshowtoy.com 


he Dreamcade Replay, 70'lerden 90'lara kadar piyasaya çıkmış 

tüm klasik oyun konsollarına selam çakıyor. İçinde 100 tane klasik oyun var ve binlercesini de indirerek arşivinize eklemek mümkün. 
Konsolun farklı modellerinin fiyatları ise 99 ile 159 dolar arasında değişiyor. İster Pac-Man ister Pokemon olsun Dreamcade Replay ile farklı platformlardan binlerce oyun oynamak mümkün. Replay'i aldığınızda İntellivision'dan ilk nesil PlayStation'a kadar ihtiyacınız olan tüm klasik konsolların ara yüzleri kurulmuş halde geliyor. Oynamayı istediğiniz herhangi bir oyunu indirmek de çok kolay. Kullanımı oldukça pratik olan bu konsol, tüm modern TV'lerde çalışıyor. Size sadece konsolunuzu fişe takıp eğlenmek kalıyor! The Replay'in desteklediği sistemler arasında Sega Game Gear, Genesis, & Master System; Nintendo Original (NES), Super (SNES), 64 (N64), & Game Boy var. 
Bunlara ek olarak Commodore ve Amiga klasiklerini de oynanabiliyor. 
Her konsol sadece 100 adet klasik oyunla gelmekle kalmıyor, Pinball makinaları, Casino oyunları ve daha bir çok farklı uygulama da beraberinde geliyor. İçinizdeki atari salonu canavarı bu konsola bayılacak! 


Www.dreamcade.com 
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ARADIĞINIZ ARAÇ 
YENİ FIAT 500L OLABİLİR Mİ? 


iat'in ilk olarak 2013 yılında tanıttığı ve 

dünya genelinde 400 bin adetten fazla satış başarısına ulaşan MPV modeli 500L, SUV özellikleriyle donatılarak yenilenmiş olarak yeniden yollara çıkıyor. 
79 bin 900 TL'den başlayan anahtar teslim 
satış fiyatıyla dikkat çeken yeni Fiat 500L, 1.4 litre benzinli, 1.3 litre ve 1.6 litrelik Multijet dizel motor seçenekleriyle bayilerde yerini aldı. Popstar ve Cross Plus adı verilen iki farklı ve zengin donanım seçeneğine sahip 
yeni Fiat 50OOL, standart olarak sunulan 5 
koltuklu veya artık “Wagon” adı verilen 7 koltuklu daha uzun karoserli ve farklı donanımlı bir versiyonla daha tercih edilebiliyor. 
Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Artık hem MPV hem de SUV özelliklerine bir arada bulunduran yeni Fiat 500L, büyüyen SUV pazarında Fiat markamızın elini daha da kuvwvetlendirecek bir model olarak ön plana 


çıkıyor. Bugüne kadar ülkemizde kısa sürede 
9 bin adetten fazla müşterinin tercihi olan 
Fiat 50OL, dünya genelinde 400 bin adeti aşan bir satış başarısı yakaladı. Yeni ve güçlü özellikleriyle daha fazla müşterinin tercih edeceği 500L'den 1.5 sene gibi bir süre zarfında 4 bin adetten fazla satmayı hedefliyoruz” dedi. 

Yeni 500L'in dış tasarımında, 1950'lerin başlangıcın- dan bu yana ikonikleşen modelin geçmişini vurgulayan ayırıcı unsurlar yer alıyor. Geçmişe yapılan 

en belirgin göndermeler, beşgen burun üzerindeki ızgara ve marka amblemi kümesinde, krom kaplı, yuvarlak ve dinamik görünümlü üst farlarda ve model 


üzerinde iki “oval” görünümü oluşturan LED gündüz farlarda görülüyor. Aynı zamanda, dikkatleri çamurluklara çeken krom şeritler sağlamlık ve bireysellik vurgusu oluşturuyor. 
Bu değişikliklerle birlikte yeni 500L'nin ön tasarımı çok daha etkileyici ve baştan çıkarıcı bir hale gelmiş. 


ünyanın en iyi sörf tahtası 

üreticileri, sürekli olarak sörf meraklılarını daha fazla memnun edecek yeni fikirler bulma arayışındadır, Starboard da bu şirketlerin başında geliyor. Firmanın ürettiği yeni model sörf tahtası, dünya klasmanında sporcuların ve endüstriye şekil veren tasarımcıların katkılarıyla tasarlanmış. 
2018 model All Star yüksek 
performanslı sörf tahtası, önceki modellere göre çok daha hızlı. 
Rüzgar yönünde ve dalgalı denizde daha iyi performans sağlaması için özel olarak geliştirilen tahtanın burun kısmındaki yoğunluk, 


www.star-board.com 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tam da bu iş için biçilmiş kaftan. 
İki tarafa paralel olarak yerleştirilen tutmaçlar sallantıyı azaltmış ve yan taraflardaki meyiller tahtanın gövdesini bugüne kadar yapılmış en stabil sörf tahtası haline getirmiş. 

Sörf yapanlar detaylı inceleme yaparsa, tahtanın kuyruğunun daha alçak ve oyuk olduğunu hızlıca fark edecektir; bu kuyruk sayesinde dalga noktasına kadar kulaç atarken daha sağlam bir duruş elde edilebiliyor. All Star sörf tahtası, hem yeni başlayanlar hem de profesyonel atletler için uygun modellere sahip. 


www.spacelife.nl 
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Televizyon dünyasının en önemli gecesine hazır mısınız? 17 Eylül'de gerçekleşecek 
69. Prime Time Emmy Ödülleri'ne Postkolik merceğini tutuyoruz. Erdem Tatar 


elevizyon dünyasının en prestijli 

ödülleri olarak kabul edilen Emmy 

Ödülleri, bu yıl 69. kez sahiplerini bulacak. 17 Eylül'de düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak olan 69. Emmy Ödülleri için yarışacak adaylar, Los Angeles'ta düzenlenen bir basın toplantısı ile geçen ay açıklanmıştı. Emmy ödüllerinin değerlendirme takvimi -Oscar gibi- her yıl 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yayınlanan dizileri kapsamıyor. Televizyon yapımcıları birliği- nin “yüksek sezon” olarak değerlendirdiği aralığı kendine takvim belirleyen Academy of Television Arts & Sciences, bu yılın ödüllerini yayın hayatı 1 Haziran 2016-31 Mayıs 
2017 tarihleri arasında tamamlayan diziler 
arasında paylaştıracak. Bu yıl yeni sezonuna normalden daha geç başlayan Game of Thrones'un işte bu yüzden 69. Emmy Ödülleri'nde adaylığı bulunmuyor. Bu yıl ön plana çıkan diziler; Westworld, This is Us, Stranger Things ve Atlanta oldu. 69. Emmy Ödülleri'nde en çok adaylık kazanan diziler ise, tam 22 dalda ödüle aday gösterilen Westworld ve Saturday Night Live. 
Kanallarda ise her yıl olduğu gibi bu yıl da HBO liderliği kimseye bırakmadı. Bu yıl Westworld, Veep, The Night of Of ve Big Little Lies gibi başarılı dizilere imza atan Amerikan kablolu kanalı, tam 110 adaylık kazandı. Onu 91 adaylık kazanan Netflix izledi. Son yıllarda orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapan Netflix, böylece dizi konusunda kendisini bir kez daha kanıtlamış oldu. Netflix ve Amazon'dan sonra Hulu da 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Emmy Ödülleri'nde kendisine yer bulmayı başardı. Beğeni toplayan The Handmaid's Tale ile çıkış yapan Hulu, bu yıl 18 adaylık elde ederek büyük bir başarıya imza attı. 
69. Emmy Ödülleri bu yıl 17 Eylül gecesi, Los Angeles'ta bulunan Microsoft Theater'da düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak. Gecenin sunuculuğunu ünlü talk şov yıldızı Stephen Colbert üstleniyor. Academy of Television Arts & Sciences yetkililerinin Colbert'le anlaşabilmek için son birkaç yıldır büyük uğraşlar verdiği kulislerde konuşuluyor; akademinin nihayet başarılı olduğunu görmek güzel. Colbert, eminiz politik söylemi de oldukça sağlam olan bir geceye imza atacak. Biz de artık Emmy dosyamızda yılın en önemli adaylık kategorilerini ve öne çıkan isimlerini incelemeye başlayalım! 


Atlanta (FX), Black-ish (ABC), Master of None (Netflix), Modern Family (ABC), Silicon Valley (HBO), Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix), Veep (HBO) 


Uzun yıllardır Emmy'e damga vuran Modern Family ve Veep, bu sene de ödül için başa güreşecek yapımlar; ancak artık karşılarında çok ciddi iki rakip var. Atlanta ve Master of None, son dönemin en çok reaksiyon alan komedi dizileri ve izleyici kitleleri her geçen gün daha da artıyor. 
Silicon Valley'den ya da Netflix'in hit dizisi Unbreakable Kimmy Schmidt'ten sürpriz beklemiyoruz. Blackish ise adaylar arasında ödüle en uzak isim gibi gözükse de yabana atmamak gerek. Güldüren kazansın! 


Better Call Saul (AMC), 
The Crown (Netflix), The Handmaid's Tale (Hulu), House of Cards (Netflix), Stranger Things (Netflix), This Is Us (NBC), Westworld (HBO) 


Bu kategori uzun yıllardır böylesi çetin bir mücadeleye rast gelmemişti. Hemen hemen her yıl başa güreşen iki ya da üç isim olurdu; ancak bu sene gerçek 


POSTKOLIK 


manada ortalık kızışmış gözüküyor. Game of Thrones'un yokluğu da bu bölgenin ateşini harlamış vaziyette. Better Call Saul, artık Breaking Bad'in bile pabucunu dama attı. 
The Handmaid's Tale, Stranger Things ve Westworld de ilk sezonlarıyla büyük çıkış 


yaptı. This is Us'ı da hafife almıyoruz, bu durumda House of Cards en zayıf halka! 


Full Frontal with Samantha 
Bee (TBS), Jimmy Kimmel Live! (ABC), Last Week Tonight with John Oliver (HBO), The Late Show with Stephen Colbert (CBS), The Late Late Show with James Corden (CBS), Real Time with Bill Maher (HBO) 


Bu yılın talk şov adaylarına baktığımızda gözümüze takılan ilk detay, elbette politik içerik ve ağırlığı olan adayların, “eğlence” programından ibaret adayları sollayacağı yönündeki haklı beklenti. ABD'de yakın zamanda ayyuka çıkan ırkçılık hareketi sonrasında Jimmy Kimmel ya da James Corden gibi suya sabuna dokunmayan isimlerden ziyade Stephen Colbert ve John Oliver 

gibi isimlerin ödül şansı oldukça yüksek. 
Geçtiğimiz aylarda karıştığı ırkçı polemik sebebiyle Bill Maher'in adaylar arasındaki en zayıf halka olacağını söyleyebiliriz. 


Jimmy Kimmel Live! 
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DA v Big Little Lies (HBO), Fargo (EK), Feyd: Bette and Joan (FX), Genius (Nat Geo), The Night OF (HBO) 


Bu yıl gerçekten hemen her kategoriyi futbol tabiriyle “ölüm grubu” olarak değerlendirmek mümkün. Geçtiğimiz yıla damga vuran Night Of'un şansı diğer adaylara göre biraz fazla olsa da, Night Of'u antoloji dizileri Fargo, Feud ve Genius da bir boy farkla peşinden takip ediyor. Hem seyirciden hem de eleştirmenlerden övgü alan ve Hollywood dopingli kadrosuyla kısa sürede popüler olan Big Little Lies'ın da şansını hafife almamak lazım. Tüm adaylar, bu prestijli ödüle layık isimlerden seçilmiş. 


A erir Anterson - 

Black- ii (ABC), Aziz Ansari - Master of None (Netflix), Zach Galifianakis - Baskets (FX), Donald Glover - Atlanta (FX), William H. Macy - Shameless (Showtime), Jeffrey Tambor - Transparent (Amazon) 


Bu kategoride eskilerle yenilerin kıyasıya mücadelesi, nefes kesecek noktaya varmış 


Blackish 


durumda. Yine de biz bu sene ödülün yeni jenerasyon komedilerden birinin başrolüne gideceğini öngörüyoruz. Aziz Ansari'nin Master of None'da, Donald Glover'ın Atlanta'da ortaya koyduğu performanslar hafife alınacak gibi değil. 
Shameless ve Transparent'ı ayıla bayıla izlesek de, bizi bu yıl en çok güldürenler bu iki taze yetenek oldu. Bu yarışa illa üçüncü bir isim dahil etmek istesek tercihimiz Blackish'in dümeninde şov yapan Anthony Anderson olurdu! 
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BL) Pamela Adlon - Better 
Things (FX), Jane Fonda - Grace and Frankie (Netflix), Allison Janney - Mom (CBS), Ellie Kemper - Unbreakable Kimmy Schmiat (Netflix), Julia Louis-Dreyfus - Veep (HBO), Tracee Ellis Ross - Black-ish (ABC), Lily Tomlin - Grace and Frankie (Netflix) 


Bazı kategoriler otomatik ambargoyla geliyor olabilir! Yıllardır Veep'i çekip çeviren Julia Louis-Dreyfus'a giden ödül, bu sene de favori aktrisinden şaşacağa benze- 


miyor. Her ne kadar Grace and Frankie iki adaylık birden çıkarmış olsa da, Veep'in tahtını sallaması zor. Bu arada Jane Fonda'nın muhteşem performansı bizim için gönüllerin şampiyonluğunu hak ediyor, bir kadın yıllandıkça şaraplara taş çıkarır mı? Diğer adayların durumu biraz şanssız gözükse de, Ellie Kemper'in istikrarlı yükselişi dikkatimizden kaçmıyor, Unbreakable Kimmy Schmidt sessiz ve derinden ilerliyor. 


AD ) Sterling K. Brown - This Is 
Us (NBC), Anthony Hopkins - Westworld (HBO), Bob Odenkirk - Better Call Saul (AMC), Matthew Rhys - The Americans (FX), Liev Schreiber - Ray Donovan (Showtime), Kevin Spacey - House of Cards (Netflix), Milo Ventimiglia - This Is Us (NBC) 


Şampiyonlar Ligi bile böyle grup görmemiştir sayın dizikolikler! Neredeyse 

her adayı kendi dizisinde şov yapan bu isimlerin mücadelesi, ödül gecesine damga vuracak cinsten. Yine de üç isim bize ödüle diğer adaylardan daha yakın geliyor. 
Tüm zamanların en iyi oyuncularından Sir Anthony Hopkins, Saul Goodman'ı ete kemiğe büründüren Bob Odenkirk ve This is Us'ta göz pınarlarımıza ağlamaktan yosun bağlatan Milo Ventimiglia, bu kategorinin en iddialı isimleri. Westworld'ün adaylık yoğunluğu Hopkins'in yüzünün güleceğine işaret olarak okunabilir pekala. 


; Viola Davis - How to Get 
Away with Murder (ABC), Claire Foy - 

The Crown (Netflix), Elisabeth Moss - 

The Handmaid's Tale (Hulu), Keri Russell 

- The Americans (FX), Evan Rachel Wood - Westworld (HBO), Robin Wright - House of Cards (Netflix) 


Bu yıl o kadar çok yeni dizi o kadar önemli isimlerin arasından sıyrılıp Emmy adaylığı çıkardı ki, aday listesine giremeyen dizilere baktığımızda hem şaşırıyor hem de umutlanıyoruz. Şaşırmamızın sebebi malum; ancak umutlanmamızın sebebi daha ilk 


İm Crown 


sezonuyla böylesi sükse yapabilen kalitede dizilerin üretilmesi. Bu da önümüzdeki yıllarda çok daha kaliteli yapımları izleyeceğimizin garantisini veriyor. Dizilerinin ilk sezonlarındaki performanslarıyla bizleri büyüleyen Claire Foy, Elisabeth Moss ve Evan Rachel Wood, Emmy töreninden yüzü gülerek ayrılmasını öngördüğümüz isimler. 
Üç hanımefendiye de hayranız! 


Louie Anderson - Baskets 
(FX), Alec Baldwin - Saturday Night Live (NBC), Tituss Burgess - Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix), Ty Burreli - Modern Family (ABC), Tony Hale - Veep (HBO), Matt Walsh - Veep (HBO) 


Bu yıl Emmy ödül törenine siyasetin damga vuracağını öngörmek hiç de zor değil. 
Sunucu seçiminden adaylık listelerine kadar her detayda bu törenin bir Donald Trump protestosuna dönüşmesi bekleniyor. Trump ve onun yönetiminde ABD'de yükselen ırkçı söylemleri eleştirmek için mevcut her açığı kollayacak olan Academy of Television Arts & Sciences, bu kategorideki ödülü, Donald Trump taklidiyle bir kez daha Amerika'nın sevgilisi olan Alec Baldwin'e kazandıracaktır. Baldwin ödülünü Trump kılığında alırsa şaşırmayız. SNL'deki Trumo skeçlerini muhakkak izleyin. 


Vanessa Bayer - Saturday 
Night Live (NBC), Anna Chlumsky - Veep (HBO), Kathryn Hahn - Transparent (Amazon), Leslie Jones - Saturday Night Live (NBC), Judith Light - Transparent (Amazon), Kate McKinnon - Saturday Night Live (NBC) 


Bir önceki kategoride olduğu gibi bu kategoride de ödülün politik bir mesaj içereceğini öngörüyoruz. SNL adayları arasında geçecek olan haklı çekişmeden galip ayrılacağına neredeyse emin olduğumuz isimse Kate McKinnon. McKinnon, başarılı SNL kariyerini Hollywood'a taşımayı başarmış ve son bir senede Ghostbusters, Office Christmas Party ve Rough Night gibi filmlerde rol almıştı ancak güzel komedyene ödülünü elbette Donald Trump'ın danışmanı olan Kellyanne Conway'i tiye aldığı SNL skeç 


This performansları kazandıracaktır. McKinnon'ın haklı zaferi, hedefi vuran bir ödül konuşmasıyla taçlanacaktır. 


Jonathan Banks - Better 
Call Saul (AMC), David Harbour - Stranger Things (Netflix), Ron Cephas Jones - This Is Us (NBC), Michael Kelly - House of Cards (Netflix), John Lithgow - The Crown (Netflix), Mandy Patinkin - Homeland (Showtime), Jeffrey Wright - Westworld (HBO) 


Oldukça iddialı yapımların en başarılı oyuncularından bazılarının bir araya geldiği bu önemli kategoride, bize göre esas çekişme iki iddialı aday arasında yaşanacak. 
Uzun yıllardır sürmekte olan kariyerinin en başarılı performansını Westworld dizisinde ortaya koyan Jeffrey Wright ve The Crown dizisindeki oyunculuğuyla tüm eleştirmenlerden tam not alan John Lithgow, ödüle en yakın adaylar olarak dikkat çekmekteler. Bu ikiliyi takip etmeye en yakın adaysa, Better Call Saul'da canlandırdığı tecrübeli tetikçi rolüyle parlayan Jonathan Banks. 


Uzo Aduba - Orange Is the 
New Black (Netflix), Millie Bobby Brown - Stranger Things (Netflix), Ann Dowd - 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The Handmaid's Tale (Hulu), Chrissy Metz - This Is Us (NBC), Thandie Newton - Westworld (HBO), Samira Wiley - 

The Handmaid's Tale (Hulu) 


Oyuncuların olduğu kategoriler, birkaç istisna haricinde oldukça çekişmeli mücadelelere sahne olacak; yine de son yılların en muazzam dizi fenomenlerinden Stranger Things'in bu kategoriye damgasını vuracağını kestirmek zor değil. Eleven rolüyle tanıştığımız Millie Bobby Brown, son bir yılda medyanın en üst düzey alanlarında boy göstermeyi başardı. Genç yeteneğin sadece kapak olduğu dergileri ve konuk olduğu talk şovları saysak eminiz bu ödülü kolaylıkla kazanacağına sizler de kanaat getirirsiniz. Yine de Westworld güzeli Thandie Newton'un da sürpriz ihtimali mevcut. 


Atlanta - Donald Glover 
(FX), Silicon Valley - Jamie Babbit (HBO), Silicon Valley - by Mike Judge (HBO), Veep - Morgan Sackett (HBO), Veep - Dale Stern (HBO), Veep - David Mandel (HBO) 


Aslına bakarsanız bu kategorinin aday listesi neredeyse kendi liginin yıldızlarından bir araya getirilmiş bir kadroya sahip. Veep ve Silicon Valley yönetmenleri uzun yıllardır Amerikan televizyonlarında önemli işlere imza atmış olan yaşlı kurtlardan oluşuyor. 


Ödüle üç aday birden yollayan Veep'in kazanma ihtimali sadece matematiksel değil elbette. Yine de tüm bu adaylar içinden sıyrılan Donald Glover, çok sevilen dizisi Atlanta'da gösterdiği yönetmenlik performansıyla ödüle uzanırsa hem şaşırır hem de bu yetenekli genç adam için seviniriz. 

NETMEN (DRAMA) 
| ws Better Call Saul - Vince 
Gilligan (AMC), The Crown - Stephen Daldry (Netflix), The Handmaid's Tale - Reed Morano (Hulu), The Handmaid's Tale - Kate Dennis (Hulu), Homeland - Lesli Linka Glatter (Showtime), Stranger Things - Duffer Kardeşler (Netflix), Westworld - Jonathan Nolan (HBO) 


DRAMA) 


Bu kadar başarılı yapım ve böylesi başarılı yönetmenler bir araya toplanması genelde televizyon bazlı yarışmalarda fazla rastlanan bir durum değildir; ancak bu yıl Emmy ödülleri de kendi içerisinde sınıf atlamışa benziyor. Stranger Things'de harikalar yaratan Duffer Kardeşler ve Westworld'ün en akıl büken bölümünde kamera arkasında olan Jonathan 


. Better Call Saul 


Nolan, adaylar arasından boy farkıyla sıyrılıyorlar. Breaking Bad'in pek çok kilit bölümünü çeken Vince Gilligan'ın Better Call Saul'da yönetmenliğe döndüğünde ortaya koyduğu performans da azımsanacak düzeyde değildi bize sorarsanız. 


EN İYİ SE 


ARYO (KOMEİ 
A Atlanta - Donald Glover 
(FX), Atlanta - Stephen Glover (FX), Master of None - Aziz Ansari & Lena Waithe (Netflix), Silicon Valley - Alec Berg (HBO), Veep - Billy KimbalI (HBO), 

Veep - David Mandel (HBO) 


Emmy'lerin senaryo dalında verdiği ödüllerde hiç sekmeyen bir üslup var. 
Academy of Television Arts & Sciences üyeleri, dizilerde rol alan isimlerin yazdıkları senaryoları muhakkak ödüllendiriyorlar. Bu durum pek sık rastlanmadığı için de her tekrarlandığında ödül, nokta atışı yapar misali kendine de rol yazan senaristlere gidiyor. Bu açıdan Atlanta ve Master of None'ın şansları eşit gibi. 
Her ne kadar Aziz Ansari'nin yanında bir senaryo ortağı olsa da, günün sonunda o da kendi tasarladığı diziyi yazan, oynayan ve çeken konumunda; tıpkı Donald Glover'ın Atlanta'da olduğu gibi. 
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| , © The Americans - Joel Fields 
& Joe Weisberg (FX), Better Call Saul - Gordon Smith (AMC), The Crown - Peter Morgan (Netflix), The Handmaid's Tale 

- Bruce Miller (Hulu), Stranger Things - Duffer Kardeşler (Netflix), Westworld - Lisa Joy & Jonathan Nolan (HBO) 


Mercek tutacağımız son kategori tam bir kör dövüşü misali, kime gitse şaşırmayacağımız, kim kaybetse hayıflanacağımız bir kategori. Öte yandan kim vursa gol olacak senarist performanslarını da alkışlamadan geçemeyiz. Diziler ne kadar gündemde olursa olsun, her dizinin başarısı elbette anlattığı hikayelerle ve bu hikayelere beslediği tutarlı yaklaşımla doğru orantıya sahip bir şekilde ivme kazanıyor. Bu yılın en ters köşe dizisi Westworld, sanırız rakiplerinden kıl payı önde bitirecek bu çetin yarışı! 
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GEZİ 


SAKLI KALMAMIŞ CENNEİ: 
CINGOUE TERRE 


İtalya'nın Liguria bölgesinde yer alan Cingue Terre, rengarenk evleri, muhteşem şarap bağları, masmavi denizi ve İtalyan rivierasına hakim keyifli trekking yolları ile tam bir cennet parçası! Bu eşsiz bölgeyi hala gezmediyseniz, çok şey kaçırıyorsunuz. 


ünyanın en güzel ülkelerinden 
|) biri olan İtalya'nın neredeyse her 

köşesi ayrı bir cennet. Bu şirin Akdeniz ülkesinin neresine giderseniz gidin, mutlaka görecek harika şeyler bulacaksınız. Fakat biz sizi -bu yazımızda- son yıllarda Türkler arasında da bir hayli popüler olan Cingue Terre'ye götürmek istiyoruz. İtalyanca beş köy anlamına gelen Cingue Terre; Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola ve Riomaggiore adlarındaki her biri birbirinden büyüleyici beş köyden oluşuyor. 


Geçim kaynağı turizm ve balıkçılık olan bu köylerin ortak özelliği ise, yamaçlarındaki rengarenk evler. 

1997 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası 
listesine alınan bu bölgeye gitmek için genelde tercih edilen yol; La Spezia şehrine geldikten sonra sırayla Riomaggiore'den başlayarak ister tren ile ister 'trekking' yaparak tüm köyleri gezmek şeklinde oluyor. 
Köylerin arasında ulaşım ağırlıklı olarak trenlerle ve sahilden botlarla sağlanıyor. 
Köylerin doğal yapısının bozulmaması içinse motorlu taşıtlar için yol yapılmamış. 


HEDEF DENİZSE.... 

Cingue Terre gezinizde öncelikli tercihiniz denize girmekse, güzergahı tersi- ne çevirip dolaşmaya Monterosso'dan başlayabilir ve hatta burada birkaç gün geçirebilirsiniz. Çünkü güzel kokulu limon ağaçları, beyaz şarabı, üzümü ve zeytini ile meşhur olan Monterosso al Mare, bu beş köy arasında kum sahile sahip olan tek yer. Ayrıca tüm köyleri dolaşan teknelerin kalkış noktası da burası. 

Tren istasyonundan iner inmez bu şahane sahile çıkmanız sadece bir dakikanızı alacak. Birkaç adımla masmavi denize, upuzun sahile ve nefis deniz kokusuna ulaşmanın keyfini yaşayacaksınız. 
Monterosso'da hem ücretsiz halk plajı hem de tek tip renkli şemsiyeli özel plajlar var. Sabah erken giderseniz, ücretsiz plaj boş olacaktır. Buranın denizi tertemiz, berrak ve soğuk; kumsalı ise uzun, biraz 


Cingue Terre'ye ulaşımın en kolay yolu, uluslararası bir havalimanına sahip 
Cenova'dan geçiyor. 


Oradan da Pisa yönüne giden trenlerden biriyle 


1.5 saatte Cingue 


Terre'ye ulaşabilirsiniz. 


dar fakat yine de ferah. Oldukça keyifli bir zaman geçireceğinize garanti veririz. Özellikle denizde sırtüstü yatıp batı tarafınızdaki Büyük Monterosso Dağı ve doğunuzdaki diğer 4 köyü eteklerinde saklayan dağların manzaralarının keyfini çıkarmayı aman ihmal etmeyin! 


MUHTEŞEM MANZARA 

Denize ve güneşe doyduysanız, artık diğer köyleri de keşfetmeye koyulabilirsiniz. Köyler arasındaki yolları gösteren haritaları her yerde göreceksiniz, bu yüzden gözünüze çarptığında mutlaka 

bir tane edinin. Ayrıca yola koyulmadan evvel çantanıza mutlaka su da atın; çünkü bir sonraki durak Vernazza'ya varmak için yaklaşık 2 kilometrelik bir yolunuz olacak. 
Fakat dert etmeyin, yürüyüşün başlangıcındaki dik ve sonu gözükmeyen merdivenlere tırmanırken size eşlik edecek Liguria denizi, Büyük Monterosso Dağı, yemyeşil bitki örtüsü ve Liguria şarap bağları manzaraları ile 


i pey taiyan rivierası sizi adeta iş 
1 


büyüleyecek. 


Merdiven çıkmaktan yorulmuş bir halde artık iniş yoluna geçmeyi beklerken, yolun tam ortasında banklar göreceksiniz. 
Burada biraz oturup hem soluklanmanızı hem de bu müthiş manzaranın 

tadını çıkarmanızı özellikle tavsiye ederiz. 
Normalde asıl tercih edilen güzergah merdiven çıkma oranı daha az olduğu için ters istikamet, yani Vernazza'dan Monterosso'ya yürüyerek parkuru bitirmek. Fakat yola yeteri kadar hazırlıklı çıktığınızda (spor ayakkabılar, hafif bir çanta ve bol miktarda su ile), bu iki saatlik yolculuk inanın çok da yorucu gelmeyecek. 
Yolun sonuna iyice yaklaştığınızda ise, uzaklardan Vernazza'nın bir ressam paletini andıran evlerini fark etmeye başlayacaksınız. Vernazza'nın liman kenarında yan yana dizilmiş rengarenk evleri, minik kilisesi ve masmavi denizinin üzerindeki şirin iskelesiyle göz göze geldiğinizde bu trekking yolculuğuna değdiğini hissedeceksiniz. Çünkü yeşil dokunun arkasında bir görünüp bir kaybolan tılsımlı bir masal şehrini andıran Vernazza'yı uzaklardan adım adım yaklaşarak keşfetmek eşsiz bir keyif! 


RÜYA GİBİ KÖY 

Vernazza'dan sonra sırada şirin bir dağ köyü tadındaki Corniglia var. Burası, tüm bu beş köyün arasında en az popüler olanı. Bunun en önemli nedeniyse, denizle bağlantısının bulunmayışı ve gidilmesi zor bir tepeye kurulmuş olması. Buna rağmen dar sokakları ve harika evleriyle, buranın çok güzel bir köy olduğunu özellikle söyleyelim. Fakat zamanınız kısıtlıysa, Corniglia'yı es geçip tren ile direkt Manarola'ya da gidebilirsiniz. Fakat unutmayın ki, bu köyleri gezmenin en güzel tarafı, güzelliklerini yakından keşfetmek. 
Çünkü trenle gideceğiniz Manarola'ya şehrin içinden geçerek varabilecek ve köyün büyüleyici görüntüsüne ancak ondan biraz uzaklaşıp ziyaretçilerin en 

iyi açıdan görmeleri ve fotoğraf çekmeleri için yapılmış terasın üzerine çıkarak ulaşabileceksiniz. 

Manarola, sarp kayaların üzerinde gelişigüzel serpilmiş gibi duran rengarenk evleri, çivit mavisi denizi, hemen üzerindeki şarap bağlarının yeşili ile gerçek olamayacak kadar güzel bir köy. Manarola'nın bir plajı yok, onun yerine kayaların arasından 


geçerek girilebilen tertemiz bir denizi var. Burada yüzmek ve kayalardan buz gibi suya atlamak inanılmaz bir keyif! 


MÜTHİŞ ŞARAPLAR 

Denizin tadını iyice çıkardıktan sonra, son köy olan Riomaggiore'ye Via dell'Amore (Aşk Yolu) üzerinden yürüyerek gidebilirsiniz. Aşk Yolu, Cingue Terre'nin en popüler noktalarından biri. 
Bu yol üzerinde sokak müzisyenlerine, minik kafelere ve hediyelik eşya satan dükkanlara rastlayacaksınız. Üstelik yol boyunca göreceğiniz duvar yazıları ve ilanı aşklar, Via delAmore yolunu daha da renklendirecek. 13. yüzyıldan kalma bu güzel köy, diğerleri gibi tarihi dokusu ve Liguria şarapları ile meşhur. Riomaggiore, son derece hareketli ve keyifli bir yoğunluğa sahip. Çok sayıda bar, restoran ve alışveriş yapabileceğiniz minik dükkanlar mevcut. Buraya gittiğinizde, limanın en tepesine konuşlanmış kafelere oturup manzaranın tadını çıkarmayı sakın unutmayın. 


NEREDE KALMALI? 

Cingue Terre için aslında en uygun zaman yaz ayları. Fakat bu dönemde kendinizi inanılmaz bir kalabalığın içinde bulacağınızdan da emin olabilirsiniz. Bu nedenle tavsiyemiz, mümkünse Eylül ve Ekim aylarını tercih etmeniz. 

Bu arada konaklama işini Vernazza'da rahatlıkla halledebilirsiniz. Cingue Terre'de kalacak bir yer bulmak, özellikle yazın pek kolay değil. Fakat düşük sezonda orada olacaksanız, otel, hostel ya da bed & breakfast konseptlerinden herhangi birini rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Fakat yaz aylarında oluşabilecek talep yoğunluğunu göz önünde bulundurmalısınız. 
Eğer daha uygun fiyatlı ve maceracı bir tatil planı düşünüyorsanız, 10 Euro'luk giriş ücreti ile bir kamping alanında da konaklayabilirsiniz. Fakat şehir içinde kamp kurmanın ya da uyku tulumu ile konaklamanın yasak olduğunu da unutmayın. 

Bu arada uygun bir konaklama için Levanto ya da La Spezia da aklınızda olsun. Trenle yaklaşık beş dakika mesafedeki La Spezia, bu bölgenin en büyük ve Cingue Terre'ye gelen turistlerin de konaklamak için en çok tercih ettiği şehir olarak dikkat çekiyor. 


POSTKOLIK 


© 


; 


The Orville 


Ekranların en kalabalık ayına hoş geldiniz. 54 yabancı dizinin yeni sezon startı vereceği Eylül ayında 8 adet de sıfır kilometre dizi yayın hayatına başlayacak. 
Postkolik merceği, Eylül ayının yenilerinde! 


U.S.S. Orville ve çılgın mürettebatıyla kahkaha dolu bir yolculuğa hazır mısınız? 
Düna İntergalaktik Hava Kurumu'nun orta seviye keşif araçlarından olan U.S.S. Orville, bugüne kadar hiçbir sitcom'un gitmediği tuhaf yerlere gidecek ve en az mürettebatı kadar tuhaf maceralar yaşayacak. 
Family Guy'dan tanıdığımız ve hastası olduğumuz Seth MacFarlane tarafından yazılan bu ilginç sitcom, aslına bakarsanız safkan bir Star Trek parodisi! 

MacFarlane, bu diziyi yaratırken “Yetersiz ve başarısız bir mürettebat Enterprise'ın başına geçse ortaya nasıl sonuçlar çıkardı?” sorusundan yola çıkmış ve The Orville'i yaratmış. Dizinin bazı bölümleri tamamen orijinal hikayelere dayanırken; bazı bölümleri de Star Trek'in en sevilen bölümlerine antitez olarak kurgulanmış. 
Seth MacFarlane, aynı zamanda dizinin başrolü konumunda ve kendisine oldukça renkli bir kadro eşlik ediyor. Üstelik Adrianne Palicki, Scott Grimes, Penny Johnsın Jerald, Peter Macon, Mark Jackson, Halston Sage ve Norm Macdonald'dan oluşan ana kadroya zaman zaman konuk oyuncular da katılacak. Örneğin son 


olarak sinemalarda Atomic Blonde filmiyle fırtınalar estiren Charlize Theron, dizinin ilk sezonunda konuk olacak isimlerden biri. 
Güzel yıldızı hangi rolde izleyeceğimizse sır gibi saklanıyor. 

MacFarlane, şakayla karışık olarak The Orville'in de Star Trek gibi en az 50 sene sürmesi için elinden geleni ardına koymayacağını açıklamıştı, sizce niyetinde ciddi 
olabilir mi? The Orville, ilk bölümüyle 10 
Eylül'de ekranlarda olacak. 


2005 yılında ekranlara veda eden Star Trek: 
Enterprise'dan beri, yeni bir Star Trek dizisine hasret kaldığımıza inanabiliyor musunuz? 
Şoku atlattıysanız, Discovery ile tanışma vaktiniz geldi! 

Öncelikle şunu söyleyelim; bir ay içerisinde iki adet Star Trek ardılı yapımla karşılaşmak dizikolikler için büyük şans. Orijinal Star Trek dizisinden 10 yıl öncesini konu alan dizide, Star Trek mitolojisi adeta baştan yaratılıyor. Bu sayede azılı Star Trek hayranı olmayan bilim kurgu severlerin de bu diziye başlamakta sıkıntı çekmemesi hederfleniyor. Dizide Klingon'ların gözü pek lideri TKuvma, tüm Klingon hanedanlarını tek bir 


çatı altında birleştirerek Birleşik Gezegenler Federasyonu'na (United Federation 

of Planets) savaş açmaya karar verir. USS Discovery'nin taze kurulmuş mürettebatı ise bu savaşı önlemek için harekete geçer. 
Yeni Star Trek'in kadrosu da oldukça iddialı. Sonegua Martin-Green, Terry Serpico, Maulik Pancholy, Sam Vartholomeos, James Frain, Doug Jones, Michelle Yeoh, Anthony Rapp, Jason Isaacs, Mary Wiseman, Rainn Wilson ve Wilson Cruz, dizide önemli rollerde karşımıza çıkacak oyuncular. JJ Abrams'ın yeni nesil Star Trek 


filmlerinde imzası bulunan Alex Kurtzman, Discovery projesinde de bizzat senarist 

ve yapımcı olarak yer alıyor. Dizi ekibi, showrunner Bryan Fuller'ı American Gods'a kaptırınca kısa süreli bir şok yaşamış olsa da, bu sıkıntıyı atlatmış gözüküyorlar. Star Trek: Discovery, 24 Eylül'de yayınlanacak ilk bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazır. 
ME, MYSELF & | 

Televizyonda farklı zaman kurgularında paralel akan öykülere nadiren de olsa karşılaşıyoruz. Mesela Westworld buna güzel bir örnekti. Yine de bu tekniği daha önce bir sitcom dizide görmemiştik. Me, Myself & |, üç farklı zaman diliminde paralel olarak geçen bir hikayeyi konu ediniyor. Başarılı iş adamı ve mucit Alex Riley'nin hayatın- dan kesitler izleyeceğimiz dizinin zaman dilimleri de oldukça ilgi çekici. Dizide Alex'i 
1991 yılında, 14 yaşında ve Los Angeles'a 
yeni taşınmış haliyle izlemeye başlayacağız. Ardından kahramanımızı yakın gelecekte 40 yaşında ve şiddetli bir boşanma evresiyle boğuşurken göreceğiz. Üçüncü zaman dilimiyse, 2042 yılında, 65 yaşında emekliliğinin tadını çıkaran Alex'i göreceğimiz dönemde geçecek. Dizi, farklı zaman dilimlerine aynı bölüm içerisinde birkaç kez atlayabilecek; bu yüzden Alex Riley'i bazen de iki zaman dilimi arasında izleyeceğiz. 
Malcolm in the Middle'in yaratıcısı Dan Kopelman tarafından yazılan Me, Myself & |, türünün ilk örneği olarak fazlasıyla izlenesi duruyor. Kadrosunda Bobby Moynihan, Jack Dylan Grazer, John Larroguette, Brian Unger, Jaleel White ve Kelen Coleman gibi isimleri barındıran dizi, yılın yeni komedi bombası olmaya aday. Warner Bros. Television ve CBS işbirliğiyle çekilen Me, Myself &lI, ilk bölümüyle 25 Eylül'de ekranlarda olacak. Sıradan sitcom'lardan sıkılan ancak gülmeyi sevenler için yepyeni bir alternatif! 


Artık savaşlar son teknoloji ürünü donanımlarla kontrol ediliyor, kritik müdahalelerde bile bıçak kemiğe dayanana dek askeri personel yerine teknolojinin nimetleri kullanılıyor. Brave, yeni nesil savaş düsturunun geçerli olduğu dünyanın kurallarını gözler önüne serecek bir yapım olarak dikkat çekiyor. DIA kod adlı gizli servis birimini yöneten Patricia Campbell ve üst düzey analistlerden oluşan ekibi, dünyanın en ileri seviye teknolojisini kullanarak kritik savaş bölgelerinde güvenlik tedbirleri almaktadır. Ekibin tüm operasyonu Washington DC'deki gizli bir merkezden yönetilmektedir. İşler ters gittiğindeyse, Patricia özel kuvvetler biriminin gözü pek komutanların- 


The Brave 


dan Adam Dalton'u ve ekibini dünyanın en tehlikeli bölgelerindeki kurtarma operasyonlarına gönderir. 

Dalton ve ekibi sıradan bir askeri birimden çok fazlasıdır. Aralarında kan bağı olmasa da sayısız operasyonda kan kardeşi olmayı başaran bu ekibin görevlerini nefeslerimizi tutarak izleyeceğiz. Dizinin kadrosu bizzat CIA ve Special Forces ekipleri tarafından eğitimlerden geçirilmiş. Bu sayede gerçeğe en yakın operasyon senaryolarıyla izleyicilerin ekran başına bağlanması hedefleniyor. 
Bakalım başarılı olabilecekler mi? 

Mike Vogel, Anne Heche, Demetrius Grosse, Noah Mills, Sofia Pernas, Tate Ellington ve Natacha Karam'ın başrollerinde yer aldığı The Brave, belli bir kesim tarafından ABD'nin savaş strateji ve taktik gücünün propagandası olarak eleştirilse de, reytingleriyle NBC'nin yüzünü güldüreceğe benziyor. Militarist aksiyon yapımlarını izlemekten keyif alıyorsanız, takvimlerinizde 
25 Eylül'ü işaretlemeyi sakın unutmayın. 


IW & C 'R: TRUE CRIMI 
Son yılların en yaygın dizi modası elbette antoloji seriler. American Horror Story sayesinde popüler olan bu türde, her yeni sezon kendi içerisinde hikayesini anlatıp tamamlıyor ve yeni sezonda yeni oyuncu kadrolarıyla yepyeni hikayeler anlatılıyor. 
American Horror Story yapımcısı Ryan Murphy, geçtiğimiz sezon American Crime Story adlı bir projeye başlamış ve ilk sezonunda Amerika'nın yakın geçmişine damga vuran OJ Simpson davasını işlemiş ve hem Emmy'lerde hem de Altın Küre'de tam manasıyla ödüle doymuştu. 


-POSTKOLIK 


Mahkeme dizisi dendiğinde akıllara ilk gelen isimlerden olan Law & Order'ın ekibi de bu başarının etkisinde kalmış olacak ki, True Crime adı verilen spin-off bir yapıma imza atmış. True Crime, antoloji formatına sadık kalan bir yapım olacak ve sekiz bölümlük sezonlarla Amerika'nın yakın tarihine damga vuran davaları ekranlara taşıyacak. Law & Order dizisinin yaratıcısı Dick Wolf'un bizzat imza atacağı bu projenin kadrosu da bir hayli iddialı. Law & Order: True Crime, Edie Falco, Anthony Edwards, Gus Halper, Julianne Nicholson, Constance Marie, Carlos Gomez, Sam Jaeger, Sterling Beaumon, Heather Graham ve Josh Charles gibi önemli oyunculardan oluşan sağlam bir kadroya sahip. Rakibi kadar başarılı olup olmayacağını 26 Eylül'de yapılacak prömiyer bölümüyle birlikte göreceğiz. 
Suç ve mahkemede geçen, gerilim dolu 

ve bol diyaloglu serileri sevenler kesinlikle ıskalamasın! 


” 
Seal Team 


Az önce de söylediğimiz gibi, son dönemde militarist diziler hiç olmadığı kadar popüler. 
Dünyanın geri kalanında olduğu gibi ülkemizde de milliyetçi duyguları kabartan ve halihazırda ülkenin sıcak gündemi olan konulara parmak basan askeri temalı diziler, yoğun ilgi görüyor. Amerika'da, -Trump yönetimine geçtiğinden beri- Demokratların pabucunu dama atma mücadelesi devam ediyor bildiğiniz gibi. 
Yapımcı şirketlerin de bu minvalde dizilerle hem kanalları hem de hükümeti memnun etme çabasına girişmesini doğal karşılamak lazım, tabii bu tercihlerin ne kadar etik olduğu başka bir tartışmanın konusu. 

SEAL Team, Amerika'nın meşhur özel harekat birimlerinin yaşadığı sıcak çatışmaları ve cephe gerisindeki ilişkileri irdeleyen diziler- den biri olacak. Dizinin prodüksiyonu yaklaşık iki yıldır sürüyor ve bu iki yılın son bir yılı tamamen oyuncu kadrosunun fiziksel ve taktik eğitimlerine ayrılmış durumda. Gerçek donanma askerlerinin operasyonlarına en yakın performansı sergilemek için ekipteki tüm oyuncular canlarını dişlerine takmışlar. 
Başroldeki David Boreanaz'ın sırf bu dizide rol almak için Bones kadrosundan ayrıldığının da altını çizelim. 

Dizide Boreanaz'a, Max Thieriot, Neil Brown Jr., AJ Buckley, Jessica Pare ve Toni Trucks gibi isimler eşlik edecek. Aktüel kameralı çekimler sayesinde savaş atmosferini bire bir yaşatmayı hedefleyen yapımcılar, kurdukları iddialı kadronun da becerisine güveniyorlar ve oyuncuların ordu mensubu eğitmenler- den tam not aldıklarının altını çiziyorlar. SEAL Team, 26 Eylül'de ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyecek. 

YO! y iz - 1 uu 

CBS kanalının bu yılki en büyük sitcom hamlesi olarak değerlendirilen Young Sheldon, nihayet çok kısa bir süre sonra seyircisiyle buluşacak. Chuck Lorre ve Steven Molaro tarafından yaratılan proje, The Big Bang Theory hayranlarının yıllardır gelmesini beklediği spin-off proje! Adından da anlaşılacağı gibi dizi, The Big Bang Theory'nin eksantrik dehası Sheldon Cooper'ın çocukluğunu konu ediniyor ve kahramanımızın 9 yaşında, ailesiyle Teksas'ın doğusunda yaşadığı sıradanmış gibi gözüken sıra dışı hayatın üstündeki gizem 


perdesini aralıyor. The Big Bang Theory'de Sheldon Cooper karakterini canlandıran Jim Parsons, bu dizide de “anlatıcı” olarak sesiyle yer alacak. Parsons, aynı zamanda dizinin uygulayıcı yapımcısı ve senaryo taslağına katkılarda bulunmayı ihmal etmemiş. 

Genç Sheldon'ın 9 yaşındayken ilkokul dördüncü sınıfa geçmesini bekleyen ailesi okuldan eve gönderilen bir notla şoka uğrar! 
Minik Sheldon üstün zekalıdır ve yaşıtlarından o kadar ileri seviyededir ki, okul yönetimi genç dehanın ilkokul dördüncü sınıf yerine lise birinci sınıfa atlamasını uygun bulmuştur. 
Peki Sheldon arada çok fazla yaş farkı bulunan yeni sınıf arkadaşlarıyla anlaşabilecek 

mi dersiniz? Sheldon Cooper'ın çocukluğunu oynamak için tam 3700 çocuğun seçmelere başvurduğunu söyleyelim. Ufak bir spor salonunu dolduracak kadar adayın arasından sıyrılıp rolü kapansa lain Armitage oldu. Bu sevimli çocuk yıldızın Jim Parsons'u aratmayacağını umuyoruz. Young Sheldon'ın ilk bölümü 25 Eylül'de ekranlarda olacak. 


vir AN: 
Aslına bakarsanız Inhumans”ın macerası oldukça karışık. Hatırlanacağı gibi, Marvel 
sinema evreninin patronu Kevin Feige, 2015 
yılında yeni Marvel filmlerinin tanıtıldığı bir etkinlikte Inhumans”ı 2019'da vizyona girecek bir Marvel macerası olarak dünya basınına duyurmuştu. Inhumans'ın Marvel sinema evreninde kendine nasıl bir yer edineceği ise, o günden itibaren pek çok spekülasyona neden olmuştu. Inhumans'ın kalabalık karakter kadrosu Avengers'la da Guardians of the Galaxy'le de benzeşmeyen, oldukça farklı bir hanedana mensup karakterlerden oluşuyor- 


du. Marvel sinema evreninde fazlasıyla ayrıksı duracağı her halinden belli olan Innumans, bir yıl içerisinde önce Marvel sinema filmleri listesinden çıkarıldı; ardından da bir televizyon dizisi olarak uyarlanacağı duyuruldu. 
Uzun süren bekleyişten sonra Inhumans, nihayet Disney'in sahibi olduğu ABC kanalında yayın hayatına başlıyor. Bu arada dizinin ilk 
2 bölümü Amerika başta olmak üzere pek 
çok ülkenin IMAX sinema salonlarında özel gösterimlerle vizyon şansı da buldu. IMAX formatında çekilmiş ilk dizi olma özelliğine sahip olan Inhumans, eminiz kısa sürede kendisine süper kahraman hayranları arasından tutkulu bir kitle yaratacaktır. 

Inhumans, Anson Mount, Wan Rheon, Serinda Swan, Eme Ikwuakor, Isabelle Cornish, Ken Leung, Ellen Woglom, Sonya Balmores ve Mike Moh'tan oluşan oyuncu kadrosuyla süper kahraman dizileri arasında fark yaratmaya hazırlanıyor. Inhumans için Game of Thrones'un süper kahramanlarla ve kozmik ortamlarda geçen versiyonu desek abartmış olmayız! Süper seyirciler kaçırmasın. 


Inhumans 
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KÖTÜ ÇOCUKLARDAN 
İYİLİK HAREKETİ 


Dünyaca ünlü motosiklet kulübü Hells Angels MC'nin Yedikule Hayvan Barınağı'na destek olmak için düzenlemeye başladığı Poker Run etkinliği, üçüncü senesini doldurdu. 
Detayları Kürşad Noyan Kara'dan dinliyoruz. 


Önce sizi tanıyalım, neler yaparsınız ve ne zamandır Helis Angels MC üyesisiniz? 
212 Tattoo adında bir dövme stüdyosu- 
nun sahibiyim. Dünya standartlarına göre motora biraz geç başladım. Sanırım yirmili yaşların sonundaydım. Aynı zamanda Helis Angels MC'nin Türkiye ayağının kurucularındanım. Aslında Türkiye'de motosiklet kulüp kültürü Helis Angels MC ile başlamadı; eskiden faal pek çok kulüp vardı. 
Bunlardan biri ise Red Wolves MC idi 

ve Hell Angels MC'nin de destekçisiydi. 
2000'li yılların başında Red Wolves MC kulübü Hells Angels MC'nin değişik ülkeleriyle temasa geçti ve o günden sonra Helis Angels MC kulübü olarak yoluna devam etti. 2009'da da resmi olarak Helis Angels MC Türkiye'de kuruldu. 52 ülkede faaliyet gösteren bir motosiklet kulübüyüz. 


Poker Run sadece Türkiye'de gerçekleşen bir etkinlik mi? 

Hayır, dünyanın pek çok yerinde çeşitli sosyal sorumluluk amaçlarıyla yapılıyor. Poker Run'lardan kazanılan para bir kuruma bağışlanır. Türkiye'de de Yedikule Hayvan Barınağı'na bağışlanıyor. 


Neden Yedikule Hayvan Barınağı, bunun karar aşamasından bahseder misiniz? 
Aslında bir sohbet esnasında gelişti diyebilirim. Kemerburgaz'da bir kulüp evimiz var. 
Buraya tüm üyelerimiz istediği zaman gelebiliyor. Ödüllerimiz ve bizim için manevi değeri yüksek olan patch'lerimizden tutun da kulüp ile ilgili her şey burada. Bir gün oturup muhabbet ederken, neden hayvanlara yardım etmiyoruz dedik. Bu dünyadaki en saf en temiz canlılar onlar. Böylelikle Poker Run'ın Türkiye ayağında sosyal sorumluluk projesi olarak hayvan barınağına destek vermeye karar verdik. İlk etkinliği yapmamız sadece 15 günümüzü aldı. 


İlk Poker Run'ı ne zaman yaptınız? 
2015'te gerçekleştirdik. Şimdiye dek -bu geçen etkinlik hariç- neredeyse tüm barınak ihtiyaçlarını kendi cebimizden veriyorduk. Ama bu son yarış bizi çok 


mutlu etti. 500 motorcu katıldı. Geçen ay kaybettiğimiz Barkın Bayoğlu (Altın Elbiseli Adam), en büyük destekçilerimizden biriydi. Poker Run'ın Türkiye temellerini attığımızdan bu yana her yarışa katılır ve destek verirdi. Spikerliğimizi hep o yaptı. 


Poker Run'ı biraz anlatır mısınız? 

Poker Run aslında bir sürüş ne de bir yarışma. İkisinin arasında eğlenceli bir etkinlik diyebilirim. Kıtalar arası olması için genelde Kadıköy'den başlatıyoruz ve Yeşilköy'de bitiriyoruz. Parkurun beş farklı yerine noktalar belirliyoruz. Yarışmacılar A noktasın- dan başlayıp tüm belirlediğimiz noktalara gidiyorlar ve gittikleri her yerde bir kart çekmek zorundalar. Zaman limitimiz yok. 
Keyifli olması için normalde bir-bir buçuk saatte bitecek bir parkur için beş saat veriyoruz. İnsanlar burada strese girme- den eğlenceli bir şekilde yarışıyorlar. Hem eğleniyoruz hem de terk edilen köpeklere destek oluyoruz. 


Tek günlük bir etkinlik değil mi? 

Evet, bir günde bitiyor. Etkinlikler bittikten sonra düzenlediğimiz çok eğlenceli partiler ve bu partiler içinde de ufak yarışmalarımız oluyor. Bunlar Poker Run'ın alt etkinlikleri. 
Mesela örnek verecek olursam 

donmuş t-shirt yarışmalarımız oluyor. Herkese donmuş 

t-shirt'ler dağıtıyoruz ve t-shirt'ü 

ilk çözüp giyen yarışı kazanıyor. Onun dışında düşük hız 

yarışmamız var. 50 metrelik 

bir parkurda bitiş çizgisine 

kadar en düşük hızda gidebilen 

yarışı kazanıyor. Bu aslında çok 

zordur. Kazanmanız için birinci değil sonuncu olmanız gerekir. 


Bir de motor süren kızlarımız arasında düzenlediğimiz bir güzellik yarışmamız var. Bu şekilde çok eğlenceli ve keyifli yarışmalar düzenliyoruz. 


İsteyen herkes katılabiliyor mu? 

Motor sahibi olan ve bu işe gönül vermiş herkese kapımız açık. Bunun için illa chopper motorunuz olmasına da gerek yok. 
Katılan ve bize destek olan pek çok kişinin scooter ve racing tipi motorları var. Etkinliğe katılmak için kişi başı 50 TL bir ücret ödüyorsunuz. Bu paraya hiç dokunmadan ve hatta Hells Angels MC olarak üzerine ilave ederek Yedikule Hayvan Barınağı'na bağışlıyoruz. Talaş, battaniye, mama, tedavi masrafları gibi en acil olan ihtiyaçları karışılıyoruz. Bu gerçekten iyi bir motivasyon ve moral kaynağı bizim için. İşin duygusal tarafı çok tatmin edici. 


Önümüzdeki yıl neler planlıyorsunuz? 
Seneye çok ciddi bombalarımız olacak. 
Sons of Anarchy dizisinde Happy Lowman karakterini canlandıran David Labrava gelecek. Ayrıca bir aksilik çıkmazsa, daha da büyük etki yaratacağına inandığımız Mickey Rourke da bizimle olacak. 


Kürşad Noyan Kara 
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DÜNYANIN EN GÜZEL 
TREN YOLCULUKLARI 


Tren seyahatleri Agatha Christie romanlarında kalmadı elbet! Nostaljinin ve doğa harikalarının kol kola gireceği bu şahane rotaları, her gezgin deneyimlemeli diye düşünüyoruz. İşte sizin için derlediğimiz o eşsiz yolculuklar: 


GLACIER EXPRESS 

İsviçre, trenlerinin kalitesi ve dakikliği 

ile ünlüdür; ancak bu yolculuğu cazip kılan esas mesele, heybetli Alp Dağları. 
Sarp kayalıklarıyla masmavi gökyüzünü delen Alpler ve eteklerindeki yemyeşil kırlar, Glacier Express ile Zermatt'dan St. 
Moritz'e doğru yapacağınız yolculuğu görsel bir ziyafete dönüştürecek. Glacier Express, toplam yedi saat sürecek bu müthiş yolculukta 91 adet tünele girecek ve tam 291 tane köprüyü geçecek. 


DURANGO & SILVERTON 
NARROW GAUGE RAILROAD 
Bu trene bindiğinizde adeta bir zaman yolculuğa çıkıp tam 130 yıl geriye gidecek ve Colorado'da 915 metre yüksekliğe tırmanacaksınız. 1882 yılından kalma bu buharlı tren (lokomotifleri 1920'lerde üretilmiş), Durango ve Silverton'un arasındaki dağı aşarken saatte 30 kilometre 
hızla gidiyor ve tam 6 ton kömür ve 10 
bin galon su ile çalışıyor. 


Bu arada unutmadan söyleyelim; bu eşsiz tren başrollerinde Paul Newman ve Robert Redford'un oynadığı 1969 yapımı Butch Cassidy and the Sundance Kid filminde görülen trenin ta kendisi! 


HIRAM BINGHAM ORIENT EXPRESS 
Hiram Bingham treninde tam gün sürecek bu lüks seyahat, Peru'nun iki gözde bölgesini, kolonyal şehir Cusco ve antik Inka şehri Machu Picchu'yu, Urubamba Nehri'nin vadisinin muhteşem manzarası eşliğinde, dolambaçlı yollarla birbirine bağlıyor. 
Üstelik leziz ikramlar ve ağzınıza layık bir akşam yemeği de cabası! İsmini 1911 yılında Machu Pichu'yu keşfeden Amerikalı kaşiften alan 1920 model Pulman tren, dönemin en kaliteli mobilyalarıyla döşenmiş. 


TRANZALPINE 

Avon nehrinde kayık sefası yapabileceğiniz bahçeler şehri Christchurch'ten vahşi kayalıklarıyla ünlü Greymouth'a giden TranzAlpine, Yeni Zelanda'nın South Island bölgesini 


4,5 saatte geçiyor. Yolculuk boyunca Canterbury tarlalarının ve Waimakiriri Nehri'nin muhteşem manzarasını keyifle seyredecek, viyadüklerden geçerek Arthur's Pass'a doğru yol alacaksınız. 
Arthur's Pass'tan sonra tren, 12 kilometre uzunluğundaki sert kayaları patlatarak yapılan Otira Rail Tüneli'ne gidiyor. 


TALYLIYN RAILWAY 

Great Little Trains of Wales ismi sizi cezbetmiyorsa, dar tren rayları üzerinde kömürle çalışan Talyllyn Railway treniyle kat edilecek 23 kilometre uzunluğundaki yol muhakkak cezbedecektir. 
Gönüllülerden oluşan personeliyle bu tarihi tren (lokomotif ve vagonları 1865'ten kalma), Tywyn, Fathew Valley'den yola çıkıp bölgedeki madenlere işçi götüren orijinal, yemyeşil yolu takip ediyor. Bu arada Talyllyn Railway'in Reverend WV. 
Awdry'e “Thomas the Tank Engine” kitapları için ilham veren tren olduğunu da söyleyelim. 
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ROCKY MOUNTAINEER 

Heybetli Kanada dağlarında yer alan sayfiye şehri Banff'tan Rocky Mountaineer'e binip kozmopolit şehir Vancouver'e 

doğru iki gün süren bu şahane yolculuğu yaparken biraz kilo alabilirsiniz, bizden söylemesi. Ağız sulandıran yiyecekleriyle ünlü GoldLeaf Service tarafından hazırlanan kahvaltılar, öğlen, akşam yemekleri ve sınırsız kokteyllerle kendinizi bu seyahattte fazlasıyla şımartacaksınız. Manzara mı? 
Tek kelimeyle muhteşem! 2009 yılındaki The Bachelorette (Jillian'nın olduğu sezon) bu trende çekilmiş. 


THE GRAND CANYON RAILWAY 
Güzel manzaraya lafımız yok ama The Grand Canyon Railway'in vagonları sizi aynı zamanda Amerika'nın tren yolculuğu tarihinde de dolaştıracak. Pulman vagonlar 1923 yılından, yemek vagonu 1952'den ve birinci sınıf vagonlar da 1950'li yıllardan kalma. Ayrıca bunların çoğu kubbeli seyir vagonları. 210 kilometre uzunluğundaki Arizona Çölü'nden Büyük Kanyon'a giden bu yolculukta, hangisine oturursanız oturun, manzaranın tadını çıkaracağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Bu arada trenin ilk kez raylara çıktığı 1901 yılında gerçekleştirdiği tek yönlü yolculuklar bugünkü 

2 saat 15 dakikalık yolculuktan tam 45 
dakika daha kısa sürüyormuş. 


Rocky Moun 


THE ROYAL SCOTSMAN 

Ekoseli koltuk döşemeleri ve Kuzey İskoçya'nın en kaliteli ahşaplarından yapılan mobilyalarıyla, The Royal Scotsman son derece şık bir tren. Edinburgh'dan başlayıp İskoçya'nın kuzeylerinde gezinen bu tren, var olduğunu tahmin bile edemeyeceğiniz onlarca nehrin, vadinin, antik çağlardan kalan kalelerin, coşkulu ırmakların ve yemyeşil kırların yanından kıvrıla kıvrıla geçiyor. Bu arada The Royal Scotsman yolcuları arzu ettikleri takdirde, İskoçya'nın yerel giysisi olan kilti kiralama ve hatta üzerlerine göre bir tane diktirme imkanına da sahip. 


MAHARAJAS EXPRESS 

Delhi'den Mumbai'ye doğru giden tren, sadece 88 yolcu alıyor. Hindistan'ın en renkli bölgesi olan Rajasthan'dan en çok fotoğraflanan yerler arasında olan Agra (Taj Mahal'ın olduğu kent), Jaipur, Udaipur ve Ranthambore'dan (Bengal kaplanları- 
nın vatanı) geçen trenin yolculuğu 3 ila 7 
gün arasında sürüyor. Her bir salon ismini, Heera'dan (elmas) Panna'ya (zümrüt) bir mihracenin efsanevi mücevherinden alıyor. 


DOURO LINE 

Porto'dan Pocinho'ya giden Douro Line, 
1887 yılında kullanılmaya başlanmış. Bu 
güzergah, baharın ilk günlerinden yazın 


sonlarına kadar, Portekiz'in Douro nehrinin yemyeşil vadisinin muhteşem manzarasının, Mart ayında çiçek açan badem ağaçlarının ve ağustos ayında üzüm bağlarıyla dolan terasların keyfini çıkarmanın en kolay yollarından biri. Nehirleri kucaklayan bu rotada tam 30 tane köprü geçiliyor, 26 tane tünele giriliyor, R&gua ve Pinhâo gibi tarihi tren istasyonlarında mola veriliyor. 


THE GHAN 

Avustralya taşrasının engin güzelliklerini görmek için The Ghan'da bir koltuk ayırtmaktan daha iyi bir yol yok! 3 gün 

2 gece sürecek bu uzun yolculukta tam 
3000 km yol alacaksınız. Geçtiğimiz 80 
yıldır Adelaide'dan yola çıkıp Flinders Ranges'dan geçerek Red Centre'ın kalbine giden bu yolculukta hem yorulan bacakları açmak hem de gezmek için Alice Springs ve Katherine'de dörder saat süren iki mola veriliyor. Bu arada Ghan isminin 150 yıl önce Red Centre'e giden yolu açan gözü pek Afgan devecilerden geldiğini de söyleyelim. 


DANUBE EXPRESS 

Hem Budapeşte hem İstanbul'un muhteşem mimarisi (yolculuğunuza her iki kentten de başlayabilirsiniz) ve Transilvanya'nın göz alıcı kırsalının manzarası eşliğinde, dört gün süren Danube Express, Drakula'nın doğduğu yer olarak bilinen ve bir ortaçağ kenti olan Sighisoara ve Bran Castle'da (Drakula'nın kalesi) birer mola veriyor. Bu “tekerlekli otel”, her biri klimalı vagonlarıyla Avrupa'daki tek uluslararası, kişiye özel tren olma özelliğine de sahip. 


adidas Originals Nişantaşı mağazasını yaşayan bir kültür mekanına dönüştürmek isteyen adidas, Eylül ve Ekim ayında çok özel etkinliklere imza atıyor. Bu ayın etkinlikleri ilhamını EOT serisinden alırken; Ekim ayında ise ikonik modeller Campus, Gazelle, Stan Smith ve Superstar ilhamıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 


arine damga vuran adidas tasarım- dünya metropollerinde hayata geçirdiği yaratıcılığına katkıda bulunan bir buluşlarını ve onların ikonik özelliklerini “Key City Attack projesinin İstanbul'daki ma mekanına dönüşecek. 
bugüne taşıyan adidas Originals, en önemli adımlarından biri. Bu proje, geleceğe yön veren yeni tasarımlarıyla şehrin ilhamından hareketle, markayı bir sokak stilinin trend öncüsü. adidas Origi- şehirle beraber tanımlama stratejisinden adidas tasarımlarının arkasında kapsamlı nals Nişantaşı mağazası ise, adidas'ın tüm oluşuyor. İstanbul, moda ve sanatın mer- bir hikaye olmasına şaşırmamak gerek; kezi, her daim canlı bir metropol olarak, çünkü bu adidas Originals'ın doğasında adidas'ın global “Key City” sıralamasında var. adidas Originals, tarihte moda akım- ilk 18'de yer alıyor. larını doğuran bir mirasa sahip, kültür Nişantaşı'nı merkez alarak stilini şehre değişimlerinin, akımların simgesi olmuş yansıtan adidas Originals, beslendiği ve ikonlarla özdeşleşmiş, hepsi ayrı birer müzik, sanat ve moda alanlarındaki hikâyeye sahip modelleriyle biliniyor. 
i yaratıcılık ile de mekanın ve zamanın 1980'lerde belki de en büyük adidas hayimami m Tİ mai iy e Hatırlanacağı üzere ranlarından olan RUN DME, Superstarla-TT 177 I bı Zi ma?77) | pılarını açan mağaza açılış rını bağcıksız giyerek bir akım başlattılar. 
An gününde Büyük Ev Ablukada performan- Hatta 1986'da “my adidas” adıyla bir şar-N e ilini tipe 1/2) NIN KN i sı ile şehrin en cool partilerinden birine kı da yaptılar. 90'lı yılların başında, Britev sahipliği yapmıştı. Mağaza şimdi de pop tarzı doğdu. Bu dönemde, Oasis'in her ay şehri harekete geçirecek yeni ve solisti Noel Gallagher'in ayağındaki yaratıcı organizasyonlarla da gündemde kırmızı Gazelleleri ile hafızalara kazınan olacak. Böylece, mekan, bir mağazadan görüntüsü daha sonra “Cool Britannia” fazlasına, şehirden ilham alan ve şehrin olarak anılacak dönemin en belirleyici 


Bu bir advertorial'dır. 
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görsellerinden biri oldu. 90'larda Limp Bizkit ve Korn gibi gruplar markayı, modellerin müzikleri ile eşleşmelerine yol açacak kadar çok sahiplendiler. Gazelle, 90'larda, kendisinin de dile getirdiği gibi bir adidas kızı olan, süper model Kate 
Moss'un ayağında tekrar ikonikleşti. 2010 
yılında, moda şovundan sonra seyircileri selamlamaya çıkan ünlü modacı, beyaz Stan Smithler'i öncüsü olduğu white sneaker modasının adeta habercisiydi. Daha sonra çok sevdiği adidas ile bir işbirliği yapacak olan Raf Simons ya da bu sene alışılmışı alaşağı eden adidas koleksiyonu ile hayran bırakan Alexander Wang gibi trendleri belirleyen modacılar da bu modeli sahiplendiler. 


adidas Originals Nişantaşı, açılırken sadece bir satış mağazası olarak değil; aynı zamanda yıl boyu pek çok aktivitenin yapılacağı bir buluşma mekanı olarak da konumlandırılmıştı. Workshoplar, Dj performansları, canlı müzik, söyleşi ve sohbetlerle yaşayan bir mağaza olması hedeflenmişti ve hedeflendiği gibi de oldu. 


adidas Originals, Eylül ayında EOT'den ilham alarak başlayan, Ekim ayında ise ikonik modelleri Campus, Gazelle, Stan Smith, Superstar ve Superstar ilhamıyla düzenlenen etkinlikleriyle bir kez daha şehri ele geçirecek. Şehrin çeşitli lokasyonlarında gerçekleşecek olan etkinliklerin ana mekanı ise Nişantaşı mağazası olacak. adidas Originals, etkinlikleriyle EOT serisinin modern kültürde yer edinmiş mirasını Eylül boyunca anlatacak. 
Eylül ayı etkinlikleri arasında, İstanbul'un müzik sahnesinin ilham veren genç isimlerinin yer aldığı konserler, ilham veren buluşmalar, sokak stilinden ilham alıp, sokağa ilham veren söyleşiler ve dövme-illüstrasyon gibi sanatların en orijinal halleri ile atölyelerini mağazaya taşıyanlar var. Tüm bunlara ek olarak 'Takeover' konsepti ile başka mekanların ele geçirildiği, mekanlara orijinal ruhun taşındığı partiler de şehri bir araya getirecek. 

Eylül ayında, orjinalin asla sona ermediği İstanbul, Arnavutköy'ün kült olmaya aday mekanı Alexandra Cocktail Bar'da adidas 


Originals'ın EOT felsefesinden ilham alan bir geceyi yaşayacak. Gecenin sürpriz ev sahibi, orijinal ruhunu mekana taşıyacak. 


OYUN 


PES 2018 


EZELİ REKABETTE 
YENİ RANDEVU 


Futbol tutkunu oyunseverlerin heyecanla beklediği ay geldi çattı! Bir tarafta FIFA 18, diğer tarafta ise PES 18... Ezeli rekabet, bu ayın sonunda bir kez daha konsollara taşınacak. 


ladığının bir önemi yok; bir evde oyun 

konsolu varsa arkadaşlar arasında illa birkaç maç PES ya da FIFA atılır! Hatta eminiz sizin de çevrenizde sadece 
FIFA ve PES oynamak için evine bir oyun konsolu almış arkadaşlarınız vardır. Aslında PES ve # 
FIFA arasındaki mü- i cadele ve mukayese ; 
çılgınlığı, bize hep i 
Messi ve Ronaldo arasındaki mücadeleyi hatırlatmıştır. İki oyunun da sıkı hayranları her sene kendi oyununun en iyisi olduğunu söyler durur, 


iğ hayatınızda ne kadar yerkap- 


taraftarlık sahalardan muhabbetlere taşar, argümanlar havada uçuşur ve yine de son karar işin er meydanında, yani oyunda verilir. 
Bu hep böyle olmuştur. 
Bu iki oyun arasında ezeli rekabet o kadar uzun zamandır devam ediyor ki, Winning Eleven günlerinden beri PES'i takip edenler çoktan üniversiteyi bitirip hayat mücadelesi- ne atıldılar bile. FIFA bundan uzun yıllar önce futbol oyunlarında çıtayı belirlemiş; ancak tahtını Konami'nin geliştirdiği PES'e kaptırmıştı. 
2000'ler PES hegemonyasında geçmiş olsa da, 2010'larda bariz bir FIFA üstünlüğü göze çarpmaktaydı. PES, son yıllarda üstündeki ölü toprağını atıp FIFA'ya çalım atsa da bu çalım 
oyun kalitesi düzleminde kaldı; zira FIFA 17 
kırdığı satış rekorlarıyla halen adından söz ettiriyor. PES “şerefli ikincilikler” peşinde koşadursun, bu yıl rekabetin ateşi her zamankinden daha da harlı olacak gibi duruyor. 


REALİST 
GELİŞMELER 
Konami'nin elinde oyun camiasının dev bir isminin 

gizli silahı var. Metal Gear 

Solid adlı efsanenin ya- 

© ratıcısı Hideo Kojima'nın 

5 Konamiile çalıştığı 

yıllarda geliştirdiği grafik motoru olan FOX 
Engine, adeta fotoğraf kalitesinde oyuncu modelleri yaratıyor. Bu arada bir parantez açıp 

Konami'nin Kojima'nın 

ayağını kaydırarak efsane 

yapımcının emeklerine konduğunu da unutmadan söyleyelim. Bu yüzden Koji'nin tutan ahı 

yüzünden PES satışlarda başarılı 


olamazsa, pek de şaşırmayacağız. 
Konumuza geri dönecek olursak, fotoğraf kalitesindeki oyuncu tasarımları PES'i ister istemez FIFA'dan çok daha “güzel” bir oyun yapıyor. Fakat PES'in de FIFA'dan ödünç alacağı önemli bir özellik vardı. Bilindiği gibi serinin son birkaç oyununda FIFA yıldız oyuncuların gerçek hayattaki özellik ve hareketlerini bire bir oyuna aktarmıştı. Bu sayede sadece spesifik oyuncuların yapabildiği çalım ve koşu animasyonları oyunda yer alıyordu. PES de bu yıl yıldız oyuncuları bire bir olarak oyuna yansıtmaya başlamış, hatta oyunun E3 demosundan gördüğümüz kadarıyla boynuz kulağı geçmiş! 


LİSANS AVANTAJI 

FIFA elbette markanın statüsü gereği barındırdığı tüm liglerdeki takım ve oyuncuları lisanslı olarak kullanabiliyor. PES, maalesef bu konuda -özellikle de Premier League bağlamında- halen sınıf atlayamadı. Yine de hakkını yemeyelim, her sene lisanslayabildiği kadar takım ve oyuncuyu renklerine bağlamaya çalışıyor. 

FIFA 17'de ilk kez tecrübe ettiğimiz hikaye modu, çok daha geniş bir kapasiteyle FIFA 18'de de olacak. Aslında oynayana kadar bu modun çok büyük bir farklılık yaratacağını düşünmemiştik; ancak geçtiğimiz sene yaşadığımız o mahalle maçından profesyonel yaşama uzanan oyuncunun hayatını oynama deneyimi, tüylerimizi diken diken etmeyi başarmıştı. Bu sene de bu modun çok daha gelişmiş halde sahalara dönmesi, FIFA 18'e dair beklentilerimizi çok daha yükseltmiş durumda. 

FIFA ve PES yapımcılarının bu yıl en çok kafa yorduğu mevzulardan biri de, taraftarların görünüşü oldu. Artık tribünler tribün gibi davranacak! Gol olduğunda öne doğru yığılan taraftarlar ve anlık tepkilerin gün- 


© 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cellenmesi maçların “yaşayan” stadyumlarda oynandığı hissini önemli ölçüde artırıyor. E3'te gözlemlediğimiz kadarıyla FIFA'nın tribünleri PES tribünlerinden bir tık daha başarılı gözüküyordu; ancak aradan geçen aylarda eminiz Konami de elinden geldiğince taraftarların görüntüsünü cilalamıştır. İsterseniz sıradaki bölümde, iki oyunun diğer sürprizlerine Postkolik merceğimizi tutalım: 


FIFA 18 ZOOM 

FIFA 18, dünya çapında 29 Eylül'de satışa sunulacak. Ama oyunu birkaç gün önce oynama şansınız da bulunacak. FIFA 18'in Icon ve Ronaldo edisyonlarını ön sipariş verenler, oyunu 26 Eylül'de indirebilecekler. FIFA 18'i PSA4, Xbox One, PC'nin yanı sıra, Xbox 360, PS3 ve yeni konsol Nintendo Switch'te oynayabileceksiniz. Fakat oyundaki The Journey bölümü, PS3 ve Xbox 360'ta olmayacak. FIFA 18'i şimdiden sipariş etme şansına sahipsiniz. 
Bunun için PS Store, Xbox Mağaza PC için Origin'den satın alabilirsiniz. 

FIFA 17'inin kapağında kimin yer alacağına bir taraftar oylamasıyla karar verilmiş ve oylamayı Borussia Dortmund'ın yıldızı Marco Reus kazanmıştı. Ama bu defa EA Sports, kendi yıldızını seçti: Cristiano Ronaldo! Oyunun farklı versiyonlarının kapaklarından birinde de çoğu futbolseverin “Gerçek Ronaldo” olarak tabir ettiği Ronaldo Nazario yer alıyor. Efsane santrfor, FIFA 18 Icon Edition'un kapağını süslüyor olacak. 

Bu arada FIFA'nın Ultimate Team oyunu FUT'un yepyeni bir konsept ve sunumla güncellendiğini ve oyunda satın alabileceğiniz futbol efsanelerinin de arttığını belirtelim. 
FIFA 18'in ICON versiyonunda Ronaldo başta 


FIFA 18 


PES 2018 


olmak üzere pek çok Brezilyalı efsane takımınızda yer almak için sizi bekliyor. 


PES 18 ZOOM 

PES 2018, ABD'de 12 Eylül'de, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Avrupa ve Asya ülkelerinde ise, 14 Eylül'de oyuncuların beğenisine sunulacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da FIFA'dan önce çıkacak olan PES, böylelikle satışlarda rakibinin önüne geçmeyi planlıyor. 
PES 2018'i PS4, Xbox One, PC, PS3 ve Xbox 360'da oynayabileceksiniz. Konami bu yıl PC kullanıcılarına, yaşayacakları oyun deneyimi- nin PS4 ve Xbox One'dan geri kalmayacağı sözünü verdi. Bilgisayarda oyun oynamaya meraklı isimler için iyi bir haber. 

Bu arada PES 2018, yeni oyun konsolu Nintendo Switch'te olmayacak. Kulislerde EA Sports'un Nintendo'ya yeni konsoldaki tek futbol oyunu olma şartını direttiği konuşuluyor. Switch gibi henüz çok yeni olmasına rağmen pek çok oyunseverin evine girmiş bir konsolda tekelleşme, FIFA'nın satışlarına büyük doping yapacaktır. 

Barcelona ile sponsorluk anlaşması bulunan Konami, bu oyunun kapağında Lionel Messi, Neymar, Luis Suarez, Andres Iniesta ve Rafinha'yı kullandı. Geçen yıl da Messi'nin yanı sıra Ivan Rakitic ve Gerard Pigue'ye yer vermişlerdi. Bu yıl FIFA'nın kapağında Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'nun olduğu düşünülürse, iki oyun arasındaki rekabeti PES kapağına koca bir takım dolusu yıldız sığdırarak bir adım öteye taşımış gözüküyor. Gerçi artık Neymar, Barcelona kadrosunda değil ama bakalım bu durum PES'e nasıl yansıyacak? FIFA'nın son gülen iyi güler dediğini duyar gibiyiz, PES'in aksine FIFA, Neymar'ı yeni 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takımı PSG'nin kadrosunda kullanacaktır. 
Böylece “en güncel” olma iddiası FIFA'nın haklı üstünlüğüyle sonuçlanacaktır. 

PES'le ilgili en önemli şikayet, lig sayısı- 

nın az olması ve bazı liglerin lisanslarının alınamıyor olması. Manchester United'ı Man Red ismiyle görmek doğal olarak kimsenin hoşuna gitmiyor. Anlayacağınız geçmiş yılların sorunları hala devam ediyor. İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa ligleri oyunda olacak ama bu liglerdeki her takımın lisansı olmayacak. Bazı liglerin ise lisansı yok ama içlerinde bazı takımları oyunda görebileceksiniz. Bu arada siz sormadan biz söyleyelim, Türkiye ligi oyunda hâlâ yok. 


SON DÜDÜK 

Bazı rekabetlerin kazananı olmaz; FIFA ve PES çekişmesi buna çok güzel bir örnek. 
Umarız günün sonunda kazananlar oyunseverler olacak. Aslında hangi oyunu seçtiğimizin çok da bir önemi yok. Önemli olan iyiden iyiye pahalılaşan oyunların yüksek ücretlerinin hakkını verebilmesi. 

Fanatiklere sözümüz yok, PES ağzıyla kuş tutsa FIFA'cıları etkileyemeyecek, PES'çiler FIFA'nın fizik modellemeleri ne kadar gelişirse gelişsin asla tatmin olmayacaklar. 
Koyu fanatiklere ilacımız yok ancak iyi futbol oynamak isteyenlere tek önerimiz FIFA ve PES'in kısa süre yayınlanacak olan demo'larını denemeleri. İki oyuna dair en net fikri bu demoları oynayarak elde edeceksiniz o yüzden iki oyunun da piyasaya çıkış tarihinden bir ya da iki hafta önce yayınlanacak olan demolarının haberini, firmaların sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Herkese şimdiden eğlenceli bir sezon geçirmelerini diliyoruz. İyi olan kazansın! 


Futbolseverlerin merakla beklediği 
PES 2018 14 Eylül'de; 
FIFA 18 ise 29 Eylül'de raflardaki yerini almış olacak. 


Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, “Dünyaya Yön Verenler serisinin 36. kitabını gelmiş geçmiş en önemli müzik dehalarından biri olarak kabul edilen Wolfgang Amadeus Mozart'a ayırdı. Maynard Solomon'un kaleme aldığı Mozart, 


bu ay raflardaki yerini alacak. 


ürkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 

Winston Churchill ile başlattığı “Dünyaya Yön Verenler” serisinde bugüne kadar Jean-Jacgues Rousseau'dan Caesar'a, Nietzsche'den Jack London'a kadar birbirinden önemli isimlerin biyografilerini okuyucularla buluşturdu. Bu kez sırada gerçek bir müzik dâhisi olan Wolfgang Amadeus Mozart var. Çocukluğunda üstün yeteneği ile övgü toplayan, bugün ise tüm zamanların büyük müzik dehası olarak anılan Mozart'ın biyografisi Maynard Solomon tarafından kaleme alındı. Bu ay içinde kitapçılardaki yerini alacak eserin Türkçeye çevirisi Ebru Kılıç tarafından yapıldı. 


Wolfgang Amadeus Mozart, 27 Ocak 1756'da, Salzburg başpiskoposunun yardımcı müzik direktörlüğü görevini yapan, kemancı ve besteci Leopold Mozart'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Çok erken yaşta müziğe ilgi göstermeye başlayan 
Mozart, 3 yaşında piyano çalmaya, 5 
yaşında beste yapmaya başladı. Mozart'ın ablası Maria Anna (1751-1829) da başarılı bir ses sanatçısıydı. Baba Leopold yetenekli çocuklarını tüm Avrupa'ya tanıtma- ya karar verdi. İlk olarak 1762'de Münih ve Viyana'ya gittiler. Mozart bu sırada herhangi bir eğitim almamasına rağmen keman çalmaya da başlamıştı. 

1763'ten 1766'ya değin süren ilk uzun 


turnede Münih, Augsburg, 
Frankfurt, Köln, Brüksel, Paris ve Londra'ya gittiler. Paris'te Versailles Sarayı'nda 15. Louis ve Londra'da Il. George tarafından kabul edildiler. Mozart, Londra'da Abel ve Giovanni Manzuoli 

ile çalışma imkânı buldu. 
Hollanda ve Avusturya ziyaretlerinin ardından, Mozart'ın ailesi 1766'da Salzburg'a geri döndü. 
Mozart, eve dönüşünden 1769'a kadar geçen sürede Bastien und © Bastienne ve La Finita Semplice bi Li adlı iki opera besteledi. 1769'da, babası Mozart'ı İtalya'ya götürdü. Artık Mozart'ın dehası Avrupa müzik çevreleri tarafından kabul edilmişti. Mozart genç yaşına rağmen Martini, Nardini ve Jomelli ile çalışma imkânı buldu. 
Allegri'nin Miserere adlı eserini sadece bir kez dinledikten sonra eksiksiz olarak notaya dökmesi İtalya'da Mozart'a olan hayranlığı daha da artırdı. 


1777'de babasının sağlığı el vermediği için, Mozart turnelerine annesi ile devam etmek zorunda kaldı. Münih, Augsburg ve Mannheim'in ardından 1778'te Paris'e geldiler. Paris o dönemde Puccini ile Gluck arasındaki çekişmeye odaklandığı için, Mozart'a fazla ilgi gösterilmedi. 
Genç besteci, Mannheim'da bulunduğu sırada 18 yaşındaki Aloysia Weber'e aşık oldu. Aloysia ile İtalya'ya gitmek istedi; ancak genç kadın tarafından bu isteği reddedildi. Morali bozuk ve sinirli bir şekilde Salzburg'a dönen Mozart artık keman çalmayacağını, sadece klavyeli enstrümanlar ve aryalar üzerinde çalışacağını ilan etmesine rağmen Sinfonia Concertante isimli keman ve viyola için yazdığı konçertoyu besteledi. 1781'de arasının açık olduğu Salzburg başpiskoposunun oyunları sonucu görevden alındı. Buna çok sinirlenen Mozart, hakarete uğradığı için depresif bir sürece girdi. Viyana'ya yerleşen Mozart, bu kez Weber ailesinin ortanca kızı Constanze'a aşık oldu ve evlendi. 

Weber ailesi Bohem tarzda yaşamaktaydı. Constanze da aynı Mozart gibi savurgan bir karakterdi, yine de bu evlilik 


Mozart'ı babasının baskısından kurtardığı 


için genç sanatçıyı olumlu etkilemişti. 
Evliliğinin ardından Mozart verimli bir döneme girdi. Her türden şaheserler üretmeye başladı. Önce Le Nozze di 


© Çeviren: Ebru Kılığ 


Figaro (1786), Don Giovanni (1787) ve Cosi Fan Tutte (1790) operalarını besteledi. 
Ancak bu dönemde iyi gelir elde etmesine rağmen parayı elinde tutmayı bilemedi. 
Öyle ki dokuz yılda tam 11 kez ev değiştirdi. 
Bu sürecin hemen ertesinde, müziğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen The Magic Flute operasını besteledi. 


Mozart'ın ömrünün son dönemi maddi sıkıntılar ve hastalıklarla geçti. Son eseri olan Reguiem üzerinde çalıştığı sıralarda böbrek yetmezliğinden 5 Aralık 1791'de öldü. 
Mezarının üzerine herhangi bir yazı yazılmadığı için tam olarak nereye gömülü olduğu bilinmiyor. Ölümüyle yarım kalan eseri Reguiem ise, öğrencisi Franz Xavier Süssmayr tarafından tamamlandı. Mozart çok küçük yaşlardan itibaren saraylarda konserler vermiş, normal bir çocukluk yaşayamamıştır. 
Müzikal olgunluğa çok erken ulaşmasına karşın diğer konular göz önüne alındığında adeta hep çocuk kalmıştır. Bunda yeteneklerini sömüren babasının da büyük payı vardır. Devrindeki herkesten daha yetenekli olduğu için, diğer müzisyenler tarafından pek sevilmemiş, ömrünün büyük bölümünü iyi maaşlı bir iş arayarak geçirmiştir. 
Mozart'ın müziğinde mükemmel bir denge, berraklık ve duygusal yoğunluk vardır. 
Özellikle sonatlarında başka hiçbir besteci- nin eserlerinde bulunmayan düzeyde tema bolluğu görülür. Mozart eşsiz yeteneğiyle devrinin bütün müzik formlarında eserler vermiştir. 41 senfonisi, 27 piyano, 5 keman, 
2 flüt, 4 korno, 1 klarinet konçertosu, 20 
piyano sonatı vardır ancak Mozart'ın en ünlü eserleri operalarıdır. Mozart, başta Figaro'nun Düğünü, Don Giovanni, Sihirli Flüt, Cosi Fan Tutte gibi operalar olmak üzere, otuz beş yıllık ömründe bize altı yüzü aşkın harika beste armağan etti. 
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MANCHESTER ARENA'YI 
GALLAĞHER AÇIYOR 


eçtiğimiz Mayıs ayında Ariana Grande 

konserinin çıkış anında yaşanan bir terör saldırısıyla dünya gündemine oturan ve o saldırıdan beri kapalı bulunan konser salonu Manchester Arena, kapılarını yeniden müzikseverlere açmaya hazırlanıyor. Arena, eski Oasis üyesi Noel Gallagher'ın organize edeceği We Are Manchester adı verilen konser dizisiyle mekanın açılışı yapılacak. 
Bu konserden elde edilecek tüm gelir ise, Manchester saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan terör kurbanlarının ailelerine bağışlanacak. 
We Are Manchester etkinliğinde sahne alacak olan isimler ağırlıklı olarak Manches- 


ter ve civar illerin grup ve sanatçılarından 


seçilmiş. Courteeners, Blossoms, Rick Astley ve Tony Walsh'ın sahne alacağı etkinliğin kapanışını Noel Gallagher bizzat yapacak. Bu geceden elde edilecek gelirin bir bölümü de konser salonunun fuayesine yapılacak anıt için kullanılacak ve saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri bu anıtta ölümsüzleşecek. 
We Are Manchester etkinliği 9 Eylül'de Manchester Arena'da düzenlenecek. Manchester halkı 22 Mayıs'ta yaşanan saldırının ardından hızla kenetlenmiş ve müziğin susmaması için başkaldırmaya ant içmişti. 
Patlama sonrasında düzenlenen yürüyüş ve gösterilerde Oasis klasiği olan Don't Look Back in Anger hep bir ağızdan söylenmişti. 
Konser gecesi yaşadığı şoku atlatmayı ba- 


şaran Ariana Grande, 9 Haziran'da devasa bir konser organize etmiş ve Katy Perry'den Coldplay'e kadar pek çok dünya yıldızı şarkılarını Manchester'daki saldırının mağdurları için söylemişti. O yardım konserinden toplanan paranın da tamamı Manchester'da yaralananların tedavi ve rehabilitasyonuna bağışlanmıştı. 

Dünyanın ırkçılık ve terör gibi bağnaz dertlerle sarsıldığı şu günlerde, böylesi cesur sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi ve hükümetler tarafından önayak olunması büyük önem arz ediyor. Gallagher ve tayfasının We Are Manchester konser dizisine katılamayanlar üzülmesin, etkinlik yıl sonunda DVD formatında yayımlanacak. 


DORIAN GRAY?| YONE TECEK nnie Clark, namıdiğer St. Vincent, çiçeği burnunda albümünün hemen ertesinde yönetmenliğe soyunacağını açıkladı. Güzel 

yıldızı kameranın arkasına geçirecek olan projeyse bir hayli ilginç. 

St. Vincent, efsane yazar Oscar Wilde'ın ölümsüz eseri The Picture 

of Dorian Gray'in serbest bir uyarlamasını çekmek için hazırlanıyor. Serbest uyarlama diyoruz; zira Wilde'ın eserinin aksine St. 

Vincent'ın Dorian Gray'i bir kadın olacak. Ünlü Hollywood stüdyosu Lionsgate'in prodüksiyonunu üstleneceği filmin senaryosu 

David Birke'ün kaleminden çıkacak. St. Vincent ilk yönetmenlik 

deneyimini geçtiğimiz yıl yayımlanan XX adlı kadın yönetmenlerin 

kısa gerilim filmlerinden oluşan antoloji yapım için kamera arkasına geçtiği The Birthday Party adlı yapımda yaşamıştı. 
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Sezen Aksu, Hadise, Ayşe Hatun Önal ve İzel gibi isimlere verdiği hit olmuş 


bestelerle pop müzikte adını duyuran Onurr, merakla beklenen Bir Kahramanlık Hikayesi adlı albümünü piyasaya sürdü Erdem Tatar 


Bir Kahramanlık Hikayesi, bir ayağı Türk müzik piyasasına sağlam basan; diğer ayağı da dünyanın pek çok noktasına adeta bir pergel gibi uzanan şarkılardan oluşuyor. Normalde planın böyle bir albüm müydü? 

Bu albümde yer alan şarkıların çoğunu 

iki yıl öncesinden kendime ayırmıştım. 
Albümde düzenlemeleri emanet ettiğim Batu Çaldıran, bana deneysel takılabileceğim özgür bir alan bıraktı. Şarkılar elimde iki yıl boyunca demlendiği için ister istemez etkileşimim arttı ve hayalimdeki düzenlemeleri kurgulama şansı buldum. 
Grace Jones ya da Clean Bandit gibi dinlemeyi sevdiğim isimlerden aldığım ilham ve Batu'ya şarkıları teslim ederken ilhamlarımdan meydana getirdiğim bir müzikal haritaya sahip olmam, en büyük avantajımdı. Batu da benden aldığı ateşle albüme girişti ve ortaya bu şarkılar çıktı. 


Peki bu sound'a nasıl ulaştın? 

Daha önce hem diğer sanatçılara verdiğim şarkılarda, hem de single çalışmalarımda çok gitar temelli bir sound ve düzenleme üslubu hakimdi. Bu defa piyano üzerinde icra edilmiş ve o disiplinin ruhuna uygun şarkılar aranje ettik. Hem dinlemeyi hem de söylemeyi sevdiğim sound'u bu sayede elde edebildiğimizi düşünüyorum. Replik ve Derviş, ilk kaydettiğimiz şarkılar oldu, bu iki kaydın ardından artık elimizde albümün kalanına yayabileceğimiz bir üslup da gelişmiş oldu. Batu, 


trombon çalabildiği için nefeslilerin kayıt ve düzenlemelerinde de kendisinin bu yeteneğinden faydalandık. 


Bu aranje anlayışı senin de bildiğin üzere ülkemiz piyasası için bir risk. Bu risk durumuna bakışın nasıl ve sence bu albüm senin müzikal yolculuğundaki bir sonraki adımın ne yöne doğru atılacağını da işaret ediyor mu? 

Albümde duyulan hiçbir detayı deneysel ve farklı tınlamak için yapmadım. Sadece içimde yapmayı arzu ettiğim müziği ve ÜSlubu ortaya koymaya çalıştım. Belli ölçüde risk aldığımın farkında mıyım? Elbette farkındayım. Sony Music ekibi beni bu tercihimde destekledi ve dinledikçe onlar da bu farklılığın yarattığı sıcaklığı hissettiler. Müzik hayatımın bundan sonraki adımlarında da bu albümün üslubunu korumak istiyorum. Bir taraftan çok deneysel bir şey yaparken, bir başka şarkıda da kulüplerde çalınacak hit şarkılar yazmaya devam edeceğim. Bu albüm sürecinde, içimde gizlenen melez bir üslup keşfettim. 
Alaturka ya da yerel kimlikli vokal melodilerinin üzerine Frank Sinatra'yı hatırlatan, devasa bir orkestra icrası, buna ek olarak da Jay Z ya da Timbaland prodüksiyonlarında duyduğumuz ritim yürüyüşlerin kulağa çalındığı şarkılara imza atmak hevesindeyim. 


Pop müzik dinlemeyen, pop müziğe mesafeli olan bir kitleyi de cezbedecek çok 


Miçe. 


bir Kahramanlık hikayesi 


güzel numaraları olan bir albüm bu. Bu şarkıları dinleyecek kitleye dair öngörülerin ya da beklentilerin neler? 

Senin de bahsettiğin gibi, bu kitle tarafından albümün keşfedileceğini düşünüyorum. Eskiden rock müzik yaptığım Sakin adlı grubumu seven dinleyicilerin de bu albümle birlikte beni -yeni müzik yolculuğumda- destekleyeceklerini düşünüyorum. İnsanların pop müzikten ziyade, ülkemizdeki kısır ve kalıplaşmış pop kavramına karşı olduklarına inanıyorum. Bir müziksever olarak ben de onlarla aynı endişeleri ve bıkkınlıkları yaşıyorum, bu sebeple “Bir Kahramanlık Hikayesi” eminim popa belli bir mesafede duran çok insanı yakalayacak. 


Yerli pop piyasasında bir aranje kısırlığı var ve bunun sonucu olarak birbirinin karbon kopyası, sıkıcı şarkılar dinliyoruz. 
“Bir Kahramanlık Hikayesi”ne imza atan beyin takımı kimleri ve neleri dinliyor? 
Sana kesinlikle katılıyorum! Batu, Berklee mezunu ve özellikle de siyahi müziğin ve o zümrenin müzik disiplinlerinin ciddi takipçisi. ABD'de yaşadığı süre boyunca da pek çok siyahi orkestra ile çalışma fırsatı bulmuş. Bana gelecek olursak; Skrillex, Diplo, DJ Snake ve Timbaland'in yaptığı prodüksiyonları, Clean Bandit ve Frank Ocean'ı severek dinliyorum. Son dönemde yükselişe geçen pek çok elektronik müzik ve hip hop işini de dinlemeye özen gösteriyorum. 
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HOLLWOOD'DA 


BİR TÜRK BESTECİ 


Los Angeles'ta yaşayan Batu Şener, Hollywood'da adından söz ettirmeye başladı. Berklee College of Music'ten mezun olan 27 yaşındaki müzisyen, 2014'ten bu yana Hollywood'un ünlü film müziği bestecilerinden John Powell ile birlikte çalışıyor. Pan ve Jason Bourne filmlerine besteler yapan Şener, Powell ile Han Solo ve How to Train Your Dragon serisinin yeni filminin müziklerine imza atacak. 


Bize öncelikle kendinden bahseder misin Batu, müzik serüvenin nasıl başladı? 

İzmir doğumluyum. Üç- dört yaşlarındayken oyuncak bir orgum varmış. Anlatılana göre televizyonda ve radyoda duyduğum şarkıları ve reklam müziklerini söyler, ıslık çalar, üstüne bir de bu orgda denermişim. Tabii ki ailemin bu durumu fark edip bana piyano dersleri aldırmaya başlaması çok uzun sürmemiş. Zaten bir süre sonra da eve piyano alınmış. Müzik serüvenim ailemin sayesinde başladı ve sürdü. Özetle, nasıl bir aile ortamında ve çevrede yetiştiğiniz gerçekten de çok mühim. 


Nasıl bir müzik eğitiminden geçtin? 

1993 yılında Maria Rita Epik ile tanıştım. Maria, 
1990'da İzmir Özel Maria Rita Epik Müzik Okulu'nu kuran, 1979 yılında Türkiye'nin Eurovision temsilcisi olan, çok yetenekli ve hoşgörülü bir müzisyen. 10 yıla yakın bir süre her hafta, okuldan sonra Maria Rita Epik Müzik Okulu'na gittim. Derken babam 2000'lerin başında Fazıl Say'a bir mektup yazıyor. Beni anlatıyor, yardım ve yönlendirilme isteğimizi belirtiyor. Bugün hayatımı müzikten kazanıyor olmamın en önemli etkeni Fazıl'dır. 10 yaşındaydım ve beni evine davet etti. Bir süre beni dinledikten sonra da, kendi hocası Prof. Kamuran Gündemir'e yönlendirdi. Kamuran Hoca Ankara'da yaşıyordu ve bu yüzden üç yıl boyunca her cumartesi sabahı Ankara'ya uçup, 3-4 saat ders yapıp İzmir'e döndüm. Aynı zamanda da İzmir'de Prof. 
İstemihan Taviloğlu'ndan teori, armoni, solfej ve bestecilik dersleri aldım. 


Sonra Ankara'ya taşınıyorsun değil mi? 

Evet, Kamuran ve İstemihan Hoca ile geçen dönemim, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Lisesi'ne kabul edilmem ile sona erdi. Bu tabii gelişigüzel bir karar olmadı. Kamuran Hoca, mutlaka müzik eğitimime devam etmem gerektiğini söyleyip 


Bilkent'te Prof. Ersin Onay ile çalışmamı tavsiye etti. Bu sebeple Ankara'ya yerleştim. Aslında çok uzun süre kendimi bir besteci olarak görmedim. Hatta bir armoni hocasının bana 'Sen besteci olacaksın, bak gör dediğini ve kendisine “Hiç ilgisi yok, ben piyanistim” dediğimi çok net hatırlıyorum. 


Peki, Amerika maceran nasıl başladı? 
Aslında her şey Wali-E filmini izlememle başladı. 
Film, başlı başına bir klasik, olağan dışı bir hikaye ve mükemmel bir animasyon. Fakat beni benden alan kısmı müziği oldu. Müzikler, en beğendiğim film müziği bestecisi Tnomas Newman'a aitti. İzleyenler hatırlar, filmin ilk 

40 dakikasında neredeyse hiç diyalog yok. 
sayede fark ettim. Eminim daha önce benzer kalitede filmler izlemişimdir; fakat muhtemelen geleceğim ve müzisyenliğim ile ilgili bir arayış içerisinde değildim. O akşam eve gidip internette nerede film müziği eğitimi alabilirim araması yaptım. Tabii ki birinci sonuç olarak Berklee College of Music çıktı. Derken kendimi Boston'da buldum. Önce lisans, sonra yüksek lisans yaptım ve en sonunda da Los Angeles'a yerleştim. 


John Powell'ın müzik hayatındaki etkisi nedir? 
John ile üç yıl önce tanıştım. Önce yanında stajyer oldum, ardından asistanı olarak devam ettim. Şimdilerde ise aynı zamanda yardımcı bestecilik görevini üstleniyorum. John, hem olağanüstü yetenekli bir besteci hem de bugüne kadar tanıdığım en alçak gönüllü insanlardan biri. Kendisi ile tanışma ve çalışma şansı elde ettiğim için ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Kendisine duyduğum minneti tarif etmek, bana olan tüm yardımlarının, güveninin, benim daha iyi bir müzisyen ve besteci olabilmemi sağlamasının değerine paha biçmek mümkün değil. John'ı tanımayanlar mutlaka olacaktır. 


Ancak eminim müziğini mutlaka duymuşlardır. 
Kendisinin Bourne filmleri, Shrek, Kung Fu Panda ve The Italian Job gibi onlarca önemli yapımda imzası var. 


Şu ana kadar hangi projelerde çalıştın? 

Los Angeles'a taşındığımdan bu yana birçok filmde çalıştım. O zamanlar stajyer olduğum için How to Train Your Dragon 2 (2014) filminde daha çok ayaküstü işler yapmıştım. Ardından Pan (2015) filmi geldi. Pan, Hollywood'da müzik yazdığım ilk filmdir. Sonra Jason Bourne (2016) var. Bu röportaj bittiği an iş başına dönmemi gerektirecek sıradaki film ise, Aralık ayında vizyona girecek olan Ferdinand. Çok sevimli bir animasyon filmi ve herkese tavsiye ediyorum. 
Önümüzdeki yıllarda John ile birlikte Star Wars 
Han Solo (2018) ve How to Train Your Dragon 3 
animasyonuna da müzik yazacağım. 


Amerika'da kalmayı düşünüyor musun? Bundan sonrası için planların neler? 

Evet, Amerika'da kalacağım; ama İzmir'de bir evim olacak, orası kesin. Bu meslekte belli bir seviyeye ulaştığınızda dünyanın neresinde olduğunuzun bir önemi olmaz. İnternet çağında İzmir'den de çalışarak aynı işi yapabilirim. Fakat Los Angeles bana hep İzmir'i hatırlatıyor. 
Hatta daha çok Çeşme ve Urla'yı. O yüzden eminim, Los Angeles'ta kalacağım. Daha önce de dediğim gibi bu mesleğin kuwveti gerçekten büyüleyici. Müziğin izleyiciye yaşatabileceği 

o geniş duygu paleti benim için önemli. Film çok etkili. Bu sebeple Hollywood'da yaşamaya devam etmek ve John ile birlikte daha çok filmde çalışmak istiyorum. Elbette bireysel kariyerimde ilerlemek adına da çalışmalarıma devam edeceğim. Daha önce de olduğu gibi televizyon dizilerine, reklamlara ve video oyunlarına müzik yazmayı sürdüreceğim. Projelerin zamanla büyümesini umuyorum. 
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POP MÜZİKTE 
TAZE YORUM 


İki yıldır üzerinde çalıştığı ilk EP'si Aşk Uykusu'nu 4 Ağustos'ta dinleyicilerle buluşturan Gizem, Sony Music'in iddialı genç isimlerinden biri. Şimdi gelin kendisini daha yakından tanıyalım. Erdem Tatar 


Mahmut Tuncer gibi Türkiye'de ikon olmuş 


bir ünlünün kızı olarak müzik kulvarında yol almak sence riskli mi? 

Genelde bizim ülkede ünlülerin ailelerin- de büyüyen çocuklar şımarık yetiştiriliyor. 
Özellikle de 80'lerde ünlü olan isimlere 


baktığımızda, maddi zorluklarla büyümüş ve 


yokluk çekmiş; bu sebeple de çocuk sahibi olunca varını yoğunu o çocukların önüne 


seren insanların yetiştirdiği çocuklara alışığız. Ailem beni kesinlikle bu şekilde yetiştirmedi. Hem babam hem de annem özverili davranmakla, şımartmanın arasındaki çizgiyi ellerinden geldiğince koruma- ya özen gösterdiler. Bana yer sofrasında da, iyi bir restoranda da nasıl davranmam gerektiğini öğrettiler. O yüzden kendimi sıradan “babasına özenen çocuklar” gibi görmüyorum. Benim babam hem internette caps'leri yapılan, hem şarkıları sevilerek dinlenen hem de yeri geldiğinde metrobüse binen ve halkla iç içe olmayı seven, şöhreti hazmetmiş bir insan. Onu model alarak yetiştiğim için çok şanslıyım; kendisiyle birlikte müzik piyasasında yer almayı riskli bulmuyorum. 


Babanla nasıl bir ilişkin var? 

Babam gerçekten mütevazı ve kendi dünyasında yaşamayı seven bir insan. 
Esprili ve neşeli yanı elbette özel 

7 yaşamında da devam ediyor; ancak 
ünlü olmasının dışında doğallığından zerre kaybetmemiş bir karakter. Her normal aile gibi akşam yemeğini bir arada yiyen, büyüklerimize hürmet gösteren, ilişkileri kuvvetli bir aileyiz. Babam hiçbir zaman sansasyonlarıyla meşhur olan ya da manşetlerde boy gösteren bir insan olmadı. Babamın yaşamında elbette ona özel ihtimam gösterilen anlar olmuştur; ancak babamın en VIP ortamlarda bile bizzat kendisinden çok çevresi bu şartların avantajını yaşamıştır. Alçakgönüllülük pek o camiada rastlanan bir özellik değil, ben babamın bu yönünü kendime çok örnek alıyorum. 
Ben de tıpkı babam gibi en üst makamdan bir insanla ya da gündelik hayatta sıradan tanıştığım biriyle aynı samimiyette diyalog kurabilirim. 


Albümüne gelirsek; şarkılarının pop piyasasından daha ayrıksı bir duruşu var, bunu neye bağlıyorsun? 

Ben bir şarkıcının elinden geldiğince her tarzdan şarkıyı söyleyebilmesi gerektiğine 


inanıyorum. Mesela caz müzik benim tarzımın dışında. Ancak o tarz bir şarkıyı söylemeye niyetlenirsem de elimden geldiğince sana o duyguyu geçirebilmem gerektiğini savunuyorum. Belki bir caz eserinin duygusunu Işın Karaca dinleyene daha iyi geçirebilir; ancak ben de bunu en azından bir ses sanatçısı olarak denemekten çekinmem. Prodüktörüm Ayla Çelik'le bir araya geldiğimizde, seçtiğimiz şarkıların birbirinden farklı kimlikle taşımasını da bu sebeple arzu ettik. 
Sesimi birden fazla tarzda öne çıkarabileceğim seçimler yaptık. Ayla Çelik'i kendi karakterime çok yakın buluyorum, onunla çalışmak bu yüzden de büyük keyifti. 
Şarkılarla kalp bağı kurmak benim için çok önemliydi, bir noktada bağ kuramadığım şarkıyı layıkıyla söyleyebileceğimi hiç sanmıyorum. 


Albümde Aşk Uykusu'nun bir de piyano versiyonu var. Bu fikir kimden çıktı ve senin favorin hangi versiyonu? 

Bu fikir, albümdeki tüm şarkıların düzenlemesine imza atan ve ayrıca müzik direktörüm olan Erhan Bayrak'a aitti. 
Erhan abiye inanılmaz güvenirim ve onun önerilerini sorgusuz sualsiz yerine getirmeye gayret ederi; çünkü bilirim ki sanatçısı için en iyisini ister. Aşk Uykusu'nun iki versiyonunu da çok seviyorum, çok değişken bir ruh haline sahip olduğum için iki versiyon arasındaki favorim o günkü haleti ruhiye durumuma göre değişiyor. 


Oyunculuk eğitimi de aldın, o yönde bir projen var mı? 

Kendi içimde pek çok farklı kimlik barındırdığımı düşünüyorum. Asla sadece müzik, asla sadece oyunculuk ya da asla tek bir şey —o her neyse- ile kendimi kısıtlamayı düşünmedim. Zaman ayırdığım ve hedeflediğim şeyler için doğru adımlarla ilerlemek istiyorum. Yine de müziğin önceliğim olduğunu söylemem gerek. 
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Can Kızıltuğ'un ilk single'ı Ateş Ediyor, bu yazın sürpriz pop hitlerinden biri oldu. 
Genç ve yakışıklı star adayıyla hem ses getiren single'ını hem de müzik yolculuğunu masaya yatırdık. Erdem Tatar 


Ateş Ediyor'un macerası nasıl gidiyor? 
Ateş Ediyor, benim ilk solo single çalışmam olsa da Atiye ile düet yaptığım Maazallah, ilk kez dinleyicilerin benimle tanıştığı şarkı olmuştu. Bu düetten sonra çok fazla pozitif tepki aldım. Aslında bir single projem hep vardı ve normalde yılın sonuna doğru çıkış yapmayı planlıyordum. Fakat Atiye ile düetimden sonra oluşan yoğun istek, single kararımı öne çekmeme neden oldu. Single kararını verince, hemen ardından şarkı arama süreci başladı. Yakın dostum Murat Güneş'in elindeki repertuvarı dinlemeye başladım. Murat'ın elinde çok güzel şarkılar vardı ancak Ateş Ediyor beni ilk dinlemede kendine çekti. 


Seni etkileyen ne oldu? 

Ateş Ediyor'un hem yeni jenerasyonun günlük yaşamda sık kullandığı bir terim olması hem de ciddi manada bir slogan havasını dinleyene vermesi, bu kararı vermemde etken oldu. Murat da benim bu şarkıyla çıkış yapma fikrimi destekleyince, aranje kısmına giriştik. Şarkının aranjesi son dönemin en başarılı ekiplerinden olan Catwork'ün imzasını taşıyor. Hem elektronik alt yapısı hem de trap'iyle şarkı resmen seviye atladı diyebilirim. Modern sound'un yanında Türk dinleyicisinin aşina olduğu tınıları da barındırmasını sağladık ve ortaya tam anlamıyla içime sinen bir şarkı çıktı. 


Şarkın YouTube'u da sallamış durumda, biraz klibinden bahseder misin? 

Klip yönetmenimiz Müjdat Kupsi. Şarkının aranjesini tamamladıktan sonra hızlıca toplantı moduna girdik. Karşılıklı fikir alışverişi sonrasında klibin son haline karar verdik ve hızlıca çektik. İlk video klibim için çok güzel tepkiler aldım. Farklı imajım ve şarkının bütünleşmesi harika sonuç verdi. Klipte oyunculuğumun da izleyiciler tarafından beğenildiğini düşünüyorum. Halen Beykent Üniversitesi, tiyatro bölümünde oyunculuk okumaktayım, lisede de Güzel Sanatlar'da müzik 


bölümünde okumuştum. Hepsi bir bütün olunca bence ortaya başarılı bir iş çıktı. Bu başarılı ürünün hak ettiği geri dönüşü de aldığımızı düşünüyorum. 


Ateş Ediyor'un devamı için projelerin ne durumda? 

Şu sıralar bir yandan dışarıdan besteleri dinliyorum, bir yandan da kendi bestelerimi elden geçiriyorum. Belki yine tek bir şarkı ya da maxi-single kıvamında bir şey olabilir. Bu arada çok > yakında Ateş Ediyor'un remix albümünün de piyasada olacağını söyleyeyim; sevenlerim şarkının çok ilginç versiyonlarını dinleyebilecek. 


Ebeveynlerin TRT Radyosu'nda solistler. Bu durum senin müziğe bakışını nasıl etkiledi? 

Aslında ailemle çok farklı müzik disiplinlerinde ilerliyoruz. Ebeveynlerim Türk Sanat Müziği sanatçıları, ben lisede klasik 
Batı müziği eğitimi aldım. 
Tabii ailem sevdiğim tarz müziklere benden dolayı aşina. Annemle arada Türk 
Sanat Müziği de çalışıyoruz. 
Makam çalışmak oldukça zahmetli; ancak yaptığımız bu çalışmaların hem sesi hem de kulağı müthiş eğittiğini düşünüyorum. 
Sevdiğim müziği bildikleri için tarzımı yadırgamadılar, yine de ben onlara 

bir sürpriz yaptım ve 

Sony Music ile anlaşma yapana kadar bu 

single konularından hiç bahsetmedim. Her şeyi hallettikten sonra, bu 

single haberi aileme hoş 

bir sürpriz oldu. 


Kısa sürede genç ve 

dinamik bir kitlen oluştu, onları “Canavarlar” olarak adlandırıyorsun. Biraz da onlarla ilişkin ve iletişiminden bahsedelim. 

Bu kitle aslında Maazallah ile oluşmaya başladı ve Ateş Ediyor ile zirve yaptı. Genel olarak çok genç bir yaş kitlesi olmasına rağmen hem dinamikler hem de sevdikleri isimleri sıkı takip ediyorlar. Benim onlarla iletişimim bir sanatçı — fan iletişiminden ziyade, ağabey — kardeş ya da arkadaş iletişimi gibi. Zaman zaman Instagram üzerinde onlarla sohbetler ediyoruz, dertlerini dinliyorum ve elimden geldiğince motive olmalarını sağlamaya çalışıyorum. 
Sosyal medya sayesinde artık o cool sanatçı havaları kalmadı, artık her şey samimiyet ve iletişim üstün- den yürüyor. 
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123 grubu ile hayatımızı giren, geçtiğimiz Şubat ayında solo projesi Lara Di Lara ile 
yeni albümü Hazineler İçindesin'i yayımlayan Dilara Sakpınar ile şiir ve müziğin kol kola girdiği bir sohbete daldık. Erdem Tatar 


Sohbetimize Melih Cevdet Anday'la başlayalım istersen. Hem albümde bir şiirini besteledin hem de albümün adına ilham verdi. Bize Melih Cevdet'le ilişkinden bahseder misin? 

Melih Cevdet, hayatıma eşim Berkun'dan dolayı girdi. Okudukça onun dünyasıyla kendi dünyam arasında pek çok paralellik keşfettim. Tam o keşif sürecinde “Çok Güzel Şey” adlı şiiriyle tanıştım ve şiiri okur okumaz içimden bir şarkı duymaya başladım, besteleme süreci de çok çabuk gelişti. 


Bir besteci olarak kendine ait olmayan bir şiire beste yapma süreci nasıl işledi? 
Bence bu tamamen hislere dayalı bir deneyim. Başka bir şiir olsa belki bestelemek aklımdan geçmezdi; ancak sevdiğim ve içselleştirdiğim şeylerle müzik üzerinden bir bağ kuruyorum. Çok Güzel Şey'le de kurduğum bağ, hayatın geri kalanıyla kurduğum bağların büyük bölümü gibi müzik 


düre DE dara 
& 


HAZİNELER İÇİNDESİN 


üzerinden ilişkilendirebildiğim bir bağ oldu. Bu sebeple süreç hem kısa hem de yoğun oldu. 


Albümün kimliğinde hemen kulağa çarpan pastoral bir derinlik var. 

Şarkıların bu yönünü çocukluğumdan beri doğayla hep iç içe olmamla ilişkilendirdiğim doğal bir akış olarak görüyorum. 
Kendimi doğaya ve toprağa çok bağlı hissediyorum ve olaylar da orada başlıyor, oradan devam ediyor ve yine orada bitiyor gibi geliyor bana. Tabii doğa da içerisinde çok fazla soru barındırıyor. 
Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bu gidiş hem bizi hem de hayatın kalanını neye dönüştürüyor? Tüm bu sorunların içerisinde de sanırım hep “özünü unutma ve oradan devam et” telkinini de yapmaya çalışıyorum. Sanırım diyorum çünkü bunu ne kadar bilinçli yaptığımı da bilmiyorum. 
Müzik konusunda çok hesap kitap yaparak ilerlemiyorum. Genelde hep o sorulara, yaşadıklarıma, gördüklerime, istediklerime ve de istemediklerime yoğunlaştığım anlarda şarkılar ortaya çıkıyor. 


Albümde pek çok farklı tat var ve hepsi kimlikli bir toplamda buluşmuş, bu tabii bir aranjörlük hüneri. Albümün prodüktörlüğünü de üstlendiğin için sormak istiyorum, bu bileşimi nasıl oluşturdun? 
Bu tarz terimleri pek önemsediğimi söyleyemem. Albümün tüm duygu ve hikayesini kendim kurguladığım için adım prodüktör olarak geçiyor; ancak tüm bu sürecin bir diğer büyük parçası da Burak Irmak. Burak, tüm bu süreçte benim ikinci beynim gibi oldu ve elimden tuttu. Mü- 


zikal olarak anlatmakta zorlandığım her şeyi beraberce aştık diyebilirim. O yüzden prodüktörlük şemsiyesi altında bunu bir ortaklık olarak tanımlıyorum. 


Hazineler İçindesin, özellikle de sözlere odaklanınca bir kent ozanı, bir öykücü albümü. Albümün o yönüyle alakalı neler söylemek istersin? 

Aslına bakarsan böyle tanımları kendim için yapamam. Ben, neysem oyum ve hikayelerimi anlatmaya çalışıyorum. 
Şarkıların özünde hem sözler hem de müzik var ve bu ikisinin kurgusu bence paralel ilerliyor. Bazen melodi, bazen 

de bir dize, ilk çıkış noktası olabiliyor. 
Mesela melodileri çaldıkça, o aklımda bir dünya oluşturuyor kendine ve oradan bir hikaye doğuyor, o noktada da anlatıcılık başlıyor diyebilirim. Bazen de bir söz öbeği beliriyor zihnimde ve üstüne yoğunlaştıkça melodisi beliriveriyor. 
Kendimi böyle ifade ediyorum, hem 

bir hikaye hem de diyalog var aslına bakarsan. Ben derdimi tekil de anlatsam içine dahil olduğumuz bütün, bu şarkıların kapsadığı alana dahil. 


Bencil ve Giderken, senin müziğine aşina olmayan kulakları da ilk dinleyişte tavlayabilecek karakterde şarkılar. Bu iki şarkıya dair senin düşüncelerin neler? 
Bu şarkılar aynen bahsettiğin etkiyi yaratıyor ve bu oldukça da hoşuma gidiyor. 
İçimizde gidebileceğimiz çok fazla farklı yön var ve bu şarkılar vesilesiyle ben de içimde yeni yönler keşfettim. O yönlerden ortaya çıkanlar da çok farklı frekanslardan dinleyicilerle buluşmayı başardı. 
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MODA 


Eylül 201/ 


OLIVER'IN RUJ ATILIMI 


avi, mor hatta yeşil dudaklar ilk görüşte 

biraz sıra dışı gelebilir. Fakat sizlere bu fikri sevdirecek bir işbirliğinden söz etmek istiyoruz. Üst gelir grubuna askeri stili sevdiren dünyaca ünlü lüks moda markası Balmain, ünlü kozmetik markası UOrgsal Paris ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında yepyeni bir alana yelken açıyor. 
Mayıs ayında yapılan ilk duyurunun ardından ilk kez bu ay görücüye çıkan Balmain Xx LOrgal Paris, 12 tondan oluşuyor. Balmain'in genç ve başarılı kreatif direktörü Olivier Rousteing'in bizzat hazırladığı ve yaklaşık bir yıldır büyük bir titizlikle üzerine çalıştığı koleksiyon, L'Orgsal Paris ailesine farklı bir soluk kazandırıyor. Şimdiye dek klasik renklerden oluşan Color Riche koleksiyonu, Oliver'ın dehası ve yadsınamaz hayal gücü 


CASIO G-SHOCK 


u yaz Alaçatı, Urla, Bodrum ve Kilyos'ta birçok etkinliğe ev sahipliği yapan G-SHOCK, tüm sezon boyunca birbirinden eğlenceli etkinliklere imza attı. Örneğin her hafta sonu Alaçatı Beach Resort içerisinde 

G-Shock Happy Hour aktiviteleriyle mekândaki misafirlerle etkileşime geçen marka, MYGA Surf Okulu'nda gerçekleştirilen pek çok yarışmada sponsorluklar yaparak, Rüzgar Sörfüne de büyük ölçüde destek olduğunu gösterdi. 

Kite'ın kalbi Urla'da ise marka elçilerinden biri olan eğitmen Ogan Tüzel'in Urla Kite Camp isimli mekanında yer alan G-SHOCK, 


ile yenilikçi renklere yer verecek. 

Bu ay başından itibaren sınırlı sayıda üretilip satışa sunulacak olan koleksiyonun siyah, yeşil ve mavi olmak üzere üç farklı ambalajı var. Her ambalaj içinde dört farklı tonu barındıracak ayrı konseptlerde yaratılmış. 
Yarattığı koleksiyonun her yaştan ve her tarzdan kadınlara hitap ettiğinin altını çizen 
31 yaşındaki Fransız tasarımcı, UOrgal 
ailesinden bahsederken “Onları bu kadar sevmemizin nedeni, her yaştan her renkten ve kökenden pek çok kadınla konuşmak istememizden kaynaklanıyor. Bu fikir, Balmain ordusunu ve LOrgal Paris ailesini birleştiriyor. Çünkü aynı şeylere inanıyoruz; couture anlayışımız, çeşitlilik ve modernlik. 
Bu kavramlar benim için çok önemli; aynı şekilde L'Orsal Paris için de.” diyor. 


Bu arada ilk kez kozmetik dünyasına yönelik bir koleksiyon yaratan Oliver, Balmain x LOrsal Paris koleksiyonunun ulaşılabilir olduğunun altını çizerek; “Pek çok insan Balmain giymek istiyor, fakat ulaşamıyor. Bu koleksiyonun ulaşılabilir olması, marka için de önemli. Balmain ile lüks bir dünya yaratıyorum. Ancak fikirlerimi ve ideolojilerimi düşündüğünüzde bu bir kıyafetten daha fazlasını kapsıyor. Rujlar bu fikirleri herkese ulaştırmak açısından benim için ekstra önem taşıyor.” açıklamasında bulunuyor. 

Eylül ayından itibaren Harvey Nichols'lardan ulaşabileceğiniz rujlar, 13 dolar fiyatla satışa sunulacak. Mavi, yeşil ya da mor dudaklarla tüm düşüncelerinizi haykırmaya hazır mısınız? 


YAZI HAREKETLİ GEÇİRDİ 


kaykay, bmx, paraşüt gibi ekstrem sporlara desteğinden sonrai yaz sezonunun ekstrem sporlarıyla da bir bağ yakaladı. G-SHOCK, Bodrum Gündoğan'ın en prestijli mekânı Sail Loft'da da tüm sezon boyunca yerini aldı. 
Dünyanın ve Türkiye'nin en iyi kiteboard sporcularının bir araya geldiği İstanbul Kite Festival'in de sponsorları arasında olan G-SHOCK, festivalin ilk günü Kilyos'tan başlayıp Ortaköy'e kadar devam eden tarihi boğaz etabında sporcuların en büyük destekçilerinden biri oldu. G-SHOCK, sonbahar ve kışa da birbirinden güzel organizasyonlarla girmeye hazırlanıyor. 
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Nisan ayında ilk koleksiyonu Solidarity'i 


ği 


AKTİVİST BİR 
GİYİM MARKASI 


Tİ 


Eğitimde Fırsat Eşitsizliği” temasıyla satışa sunan ve her 


koleksiyonunda farklı bir sosyal meseleye odaklanacak olan reflect'in öyküsünü, markanın kurucularından biri olan Egemen Filiz'den dinledik. 


Bize Reflect'i anlatır mısın? 


Giydiklerimizin sadece birer kumaş parçası değil; aynı zamanda iletişim kurmak için bir araç olduğuna da inanıyoruz. Her ne kadar kıyafetlerimizin altındaki bedenimiz aynı olsa da, bizi farklı kılan şeyler dışarıya yansıttığımız düşüncelerimiz, karakterimiz ve inandıklarımız. Nerede, nasıl ve hangi şartlarda üretildiğini bilmediğimiz, inandığımız hiçbir değeri desteklemeyen kıyafetlerin bizi yansıtmasına 


ve bizi anlatmasına izin vermemeliyiz. Bu 


düşüncelerden hareketle giydiklerimizi fark yaratmak, dünyada haykırmak istediğimiz değerleri anlatmak için bir araç haline getirmek istedik ve Ece Altunmaral, Egemen Filiz, Eray Erdoğan ve Edipcan Yıldız'dan oluşan dört kurucu ortakla reflect'i kurduk. Eylül 2016'da tam zamanlı olarak çalışmaya başladık. Geçtiğimiz Nisan ayında da ilk koleksiyonumuz 


Solidarity'i satışa sunduk. 


Egemen Filiz 


Solidarity hakkında neler söyleyeceksin? 

Her koleksiyonda farklı bir sosyal meseleye odaklanacak reflect'in ilk koleksiyonu, “Eğitimde Fırsat Eşitsizliği” konusuyla ilişkili olarak İstanbul'daki Suriyeli çocukların eğitime entegrasyonunu hedefliyor. Koleksiyon, ilhamını İstanbul'da yaşayan Suriyeli mülteci çocuklar ile gerçekleştirilen sanat terapisinden alıyor. Çocukların hayatlarındaki savaş, göç, kaos ve komün yaşam gibi büyük kavramlar, reflect'in atölyesi ile farklı bir anlam kazandı ve tuvallere yansıdı. Onların hayal gücünden ortaya çıkan imgeler de, genç tasarımcıların ve sanatçıların yorumlamalarıyla ürünlerimize nakış ile yansıdı. 10 farklı tasarım ile ortaya çıkarılan tişört, sweatshirt, çorap ve bere ile kadın ve erkekler için ayrı ürünler hazırladık. Koleksiyonun her parçasının tasarımında farklı disiplinlerden genç sanatçılarla beraber çalıştık. Koleksiyon satışının yüzde 10'u ise Small Projects İstanbul'un Suriyeli mültecilerin eğitime entegrasyonu üzerine çalışılan “Back to School” projesine aktarılacak. 


Yılda kaç koleksiyon çıkaracaksınız? 

Şimdilik her sene farklı bir sosyal soruna odaklanıp; farklı dezavantajlı gruplarla bir araya gelip ve beraber tasarlayıp, tek bir koleksiyon çıkarma planımız var. 


Reflect'in farkını nasıl özetlersin? 

Biz kıyafetlerin çok güçlü birer iletişim aracı olduğuna, her kıyafetin arkasında bir mesaj yattığına inanan ve insanlara kıyafetlerimizin hikayeleriyle sosyal değişim yaratmaları için ilham vermek amacıyla yola çıkmış aktivist bir giyim markayız. Bir koleksiyon için yola çıkarken ilk olarak Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler'de yer alan başlıklarla ilgili bir meseleye eğiliyoruz ve bu meselelerden mustarip dezavantajlı insanlar ile sanat terapisi atölyeleri düzenliyoruz. Sosyal sorunlar etrafında geliştirilen sanat terapileri ile insanların deneyimlerini yansıtmaları için çalışıyoruz. Sanat terapisi sonucunda elde edilen ifadeleri, farklı disiplinlerden tasarımcıların ve genç sanatçıların yorumlamalarıyla ürünlere aktarıyoruz. 


Bize biraz sanat terapisi atölyelerinden bahseder misin? 
Sanat terapisinin, insanların kendilerini ve 


yaşadıkları sosyal sorunları en açık ve doğal bir biçimde ifade ettiği yöntem olduğunu düşünüyoruz. Dezavantajlı gruplarda yaratıcılığın tetiklenmesi gerektiğini ve bunun için sanat terapi atölyelerinin en etkili yollardan biri olduğuna inanıyoruz. Düzenlediğimiz sanat terapisi atölyeleri ile çocukların geride bıraktıkları eğitim hayatlarına devam edebilmelerine, eğitime entegre olabilmeleri için önlerinde yer alan bariyerlerin kalkmasına destek oluyoruz. 


Peki ya üretim süreci? 

Reflect ürünlerinin üretiminin her aşamasında adil ticaret şartlarının gözetildiğinden ve kullanılan her materyalin çevre dostu (organik, geri dönüştürülmüş veya ileri dönüştürülmüş) olduğundan emin oluyoruz. Ayrıca üretimden, paketleme ve dağıtıma kadar bütün süreçleri sürdürülebilir bir çerçevede yapıyoruz. “Hızlı moda” için kullanılan zararlı kimyasallar ve sentetik ilaçlar çevreyi geri dönüştürülemez bir şekilde kirletirken, reflect olarak ekolojik dengeyi korumak ve bu duruma karşı harekete geçmek için organik üretimi tercih ediyoruz. Seri üretime ve aşırı tüketime karşı bir duruş sergileyen markamızın tüm ürünleri sıkı denetimlere tabi GOTS ve GRS sertifikalı, sınırlı sayıda ve uzun vadeli kullanımı hedefliyor. 


Yeni kategorilere girecek misiniz? 

Evet, planlarımızda yeni ürünler var. Çok yakında oversize t-shirt, sweatshirt ve kapşonlularımızı da koleksiyonumuza ekleyeceğiz. 


Reflect ürünleri nerelerde satılıyor? 

Reflect ürünlerine online olarak www.reflect.ist, www.hipicon.com, tictail.com, lidyana.com'da; offline olarak da soug dükkan, Lunapark shop, Sail Loft Bodrum'dan ulaşabilirsiniz. Hedefimiz 2018'e 10 yeni satış noktasıyla girmek. Bu doğrultu görüşmelerimiz ve araştırmalarımız devam ediyor. 


Yurtdışına açılma hedefleriniz ne durumda? 
Bu ay reflect ürünleri New York'da iki mağazada satışa sunulacak. Yurtdışı planlarımızda öncelikli hedefimiz oradaki online market-place'lerde yer almak. Önümüzdeki yıl Avrupa'da üç pop-up store ve iki fuara katılmayı planlıyoruz. 
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ZİRVEYE EMİN 
ADIMLARLA İLERLİYOR 


Uluslararası İlişkiler okurken hayalinin peşinde koşup moda tasarımcılığına yönelen ve 2012'de kendi markasını yaratan Gülnur Güneş, son dönemin en dikkat çeken genç tasarımcılarından biri. Hazırladığı çarpıcı koleksiyonlarla kısa sürede birçok ünlünün tercihi olmayı başaran Güneş'e merak ettiklerimizi sorduk. 


Aslında Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler mezunusun; konu nasıl modaya geldi? 
Moda benim için her zaman bir tutkuydu. 
Uluslararası ilişkiler bölümünde okurken bile kendimi derslerde çizim yaparken bulurdum. 
Sonra İstanbul Moda Akademisi'yle tanıştım ve burası benim için bir dönüm noktası oldu. 


Bu süreci biraz anlatır mısın? 

Bilgi Üniversitesi Uluslararası ilişkilerden moda tasarıma geçiş yapmak biraz radikal bir karar gibi gözükse de, şimdi dönüp baktığımda aslında her şey olması gerektiği gibi olmuş diyorum. Moda tasarımına geçmeden önce de bir senelik marka yönetimi geçmişim olmuştu. Daha sonra İstanbul Moda Akademisi'ne başladım, buradaki eğitimimden sonra yurtdışında pek çok moda eğitimine katıldım. Son olarak dünyanın sayılı moda okullarından Istituto Marangoni London'da moda eğitimi gördüm. 


Kendi markanı yaratma fikri nasıl gelişti? 
Bu aslında modayla tanıştığım ve ilgimi profesyonelleştirmeye başladığım günden beri hayalimdi. Fakat sıfırdan bir şey yaratıyorsanız birçok alanda ve konuda bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Buna finans, kurumsal kimlik ve uluslararası alanlarda ki yazışmalar da dahil. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerden aldığım eğitimi moda tasarımı eğitimiyle birleştirdim ve hayalimin peşinden gittim. 
Altı ay Özlem Kaya ile, bir yıl da Nur Yerlitaş 


ile staj yaptım. Stajımı tamamladıktan sonra da ilk markamı kurdum. 


Genelde couture tasarımlara imza atıyorsun, gerçek hayatta da detaycı mısın? 
Evet. Detayların hem hayat içerisinde hem de tasarımlarda son derece önemli olduğuna inanırım. 


Tarkan'ın sahne kostümlerini tasarladın, Mega Star'ın enerjisi nasıldı ve buluştuğunuz ortak nokta neydi? 

Tarkan ile çalışmak her şeyden önce çok keyifli ve özeldi. Muhteşem bir enerjisi var. 
Bunu hem sahnesine hem kostümlerine yansıtmak istiyordu. Türk Sanat Müziği albümü için çalıştığımız dönemde de bu enerjisini ve heyecanını kostümlerine yansıttık. Bizim ortak paydamız, konserin ilk bölümüne özel olan konsepitti. Buradan yola çıkarak çok titiz bir çalışma sürecini beraber kolaylıkla tamamladık. Tarkan'da oldukça detaycı ve ne istediğini çok iyi bilen bir insan, bunu da bir ortak nokta olarak sayabiliriz. 


Tarkan için 1970 ve 80'li yıllardan ilham aldın; zaten genellikle de 60'lı yılları yansıtan bir tasarımcısın. Vintage dokular enin için ne ifade ediyor? 

Vintage dokuların asil ve gösterişli tarafını çok seviyorum. Her dönemin şık ve zarif noktalarını kumaşlarla, işlemelerle bütünleştirmek hoşuma gidiyor. 


Senin için ilham kaynağı olan ikonlar, seyahat rotaları ya da dönemler var mı? 
Gülnur Güneş markamızın en güçlü ilham kaynağı; cesur, özgüvenli kadınlar ve kadınların büyüleyici silueti! Her koleksiyonumda bu algıyı çağrıştıracak detaylar kullanmaya çalışıyorum. Bu bazen cesur bir dekolte olurken; bazen de asil bir duruşu, gücü 


I 


simgeleyen özel kesimler veya kalıplar olabiliyor. Markamın bu yönünün dışında her 

koleksiyonda beni etkileyen bir hikaye, bir karakter veya beni duygusal olarak yakalayan uyarıcıları tasarımla bütünleştirebilirim. 


Yeni koleksiyonundan söz eder misin? 
Koleksiyonumun çıkış noktası beni çok etkileyen Metis oldu. Metis; Zeus'un kızı 

ve Okyanus'un eşi olarak tanınıyor; ayrıca ilham tanrıçası olarak da biliniyor. Koleksiyonumda da bu izleri göreceğiz. Yeni sezonumuzun ön gösterimi, Amerika'da Hoover Dam Barajında bir defileyle gerçekleştirdik. 
Bu defilede gördüğümüz tasarımların devamı 2018 koleksiyonumda olacak. 


Couture yaratma süreci çok zahmetli olmalı... 

Benim için her şey çizimle başlıyor. Hayalimde canlandırdığım en ufak ayrıntıyı bile çizime dökerim ve notlar alırım. Çizimi tamamladığımda ise, işin en zor kısmı olan doğru materyallere ulaşma kısmına geçerim. Her tasarımın ruhuna uygun ipekler, danteller ve renkler tek tek seçilir. doğru materyalden sonra ise detaylar geçeriz. El işlemeleri benim vazgeçemediğim ve tasarımıma değer katan detaylardandır. 


Alışılmışın biraz dışında bol işlemeli bir gelinlik koleksiyonun da var. 
Koleksiyonda evden çıkarken giyilecek gelin elbiseleri ve after party gelinlikleri gibi çeşitli tasarımlar var. Özel gelinlik tarlatanları kullandık, daha rahat hareket etmenizi sağlayan kafes şeklinde özel kalıplarla hazırlanan after party gelinlikleri yarattık. 
Gelinlerin vazgeçilmez rengi beyaz ve kırık beyaz gibi gelinliklerin yanı sıra; somon ve açık mavi kısa gelinliklerle de düğünlere renk katmak istedik. 


AMA 


p. SONBAHAR KIŞ 
SOKAK TRENDLERİ 


New York, Londra, Milano ve Paris Moda Haftası'nda kendini açık eden 2017-18 d Sonbahar/Kış trendleri, yenilikçi bir sezonun habercisi. Moda haftalarından yola çıkarak bu sezon sokakları etkisi altına alan trendleri yakından inceliyoruz. 


* 


JEAN'SİZ OLMAZ 

Gardırobumuzun demirbaşı olarak nitelendireceğimiz jean'ler, bu kış da altın çağını yaşayacak. Özellikle sokak modasında ikonik bir tercih olan jean'ler, ister oversize kesimleriyle underground bir etki yaratsın; ister, belinize kadar uzanan İspanyol paça modelleriyle çiçek çocuklarına selam çaksın; vazgeçilmezimiz olmaya devam ediyor. Jean'leri sonbaharda denim ceketlerle kombinleyerek 
2001 yılının Justin Timberlake ve Britney 
Spears'ından rol çalabilirsiniz. Yumuşacık yün kazaklarla jean'in maskülen havasını kırabilir ya da deri ceketlerle cool 

bir etki yaratabilirsiniz. Hatta Jean'inizi Kendall Jenner gibi transparan bir bluz ile kombinleyerek gündüzden geceye taşıyabilir ve stilinize şehvetli bir görünüm de kazandırabilirsiniz. Bu kış üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz parçaların başında mutlaka jean'ler geliyor! 
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PUFFER MONT 

Bir kış klasiği diyebileceğimiz puffer montlar, bu yıl da listenin başında yer alan trendler- den. Fakat bu kez biraz daha cesaret isteyen modellerle... Geçen dönem New York Fashion Week sokak modasında sıkça karşılaştığımız oversize puffer montlar, ultra büyük kesimleriyle fütürist bir hava yaratarak yorgana sarınmış gibi görünmenize neden olsa da, tüm cesaretinizi toplayıp denemeye değecek kadar da merak uyandırıcı. Oldukça yenilikçi ve cesaret isteyen bir formda karşımıza çıkan oversize puffer'lar, Rihanna'nın seksi cazibesiyle ön yargımızı kırmayı başarırken, kilit noktalardan birine, kombine, yoğunlaşmamıza neden oluyor. Bu arada Puffer montları stil hatası yapmadan giymenin en kesin yollarından biri, bu montu yüksek ökçeli botlarla kombinlemek ve bacaklarınızı açıkta bırakmak. Aksi takdirde gereğinden fazla büyük olduğu için, üzeriniz- de salaş duran bir jean ile tamamladığınızda sizi olduğunuzdan daha kilolu gösterebilir. 


EŞOFMAN PANTOLONLAR 
Eşofmanlar spor salonlarından dışarı fırlıyor. 
Adidas'ın ikonik, yanları şeritli eşofmanlarını bu kış sokaklarda daha sık görmeye hazır olun. Hatta derhal bir tane edinin ve “bugün ne giyeceğim” sorusuna alternatif bir cevap oluşturun. Eşofmanı sokağa çıkarken kombin- 


lemek her ne kadar zahmetli gibi görünse de, 80'lerden ilham alan bu renkli eşofman pantolonları alışılagelmemiş olsa da hafif topuklu ayakkabılarla, asker botlarla, bir beden büyük sweatshirt'lerle ve takımı olan üstlerle ters köşe yaparak kombinleyebilirsiniz. Günlük stilin bir parçasına dönüşen eşofman pantolonların en güzel yanı ise, hem risk almadan spor bir tarzda kombinlenebilmesi hem de yeniliklere açık bir stiliniz varsa marjinal aksesuarlar ve üstlerle cesur bir şekilde sokağa uyum sağlayabilmesi. 


YAVRU TOPUK 

Yavru topuklar yani 'kitten heels'ler, 80'li 

yıllardan beri bizimle. İlk gördüğünüzde size annenizin giydiklerini anımsatabilir fakat bu zarif topuklular için hemen ön yargılı olmayın. Bu sezon Dior, Chanel, Gucci ve Prada gibi moda markalarıyla hayatımıza bir kez daha giren yavru topuklar, özellikle elbiselerle kombinlendiği zaman oldukça elegant bir görüntü yakalamanızı sağlıyor. Bu alışmadık topuklular yün kazaklar, yüksek belli mom jeans'ler ve pardösülerle 

şık bir hava yaratmanıza yardım ederken, ayağı saran çorap görünümlü bot modelleriyle sizi 

sokağın asi kızı yapacak kadar kuvvetli bir stilin anahtarını taşıyor. Ceketlerle baştan çıkarıcı N bir etki oluşturacağınız yavru topuklar, w” aynı zamanda topuk boyu farkıyla spor 

ayakkabı giymişçesine rahat 7 S0 etmenizi sağlayacak. > 


BEL ÇANTALARI 

Kabul ediyoruz, 90'lı yıllarda bel çantaları çok da cezbedici durmuyordu. Fakat yazdan bu yana sokağa inerek yerini sağlamlaştıran bel çantaları, kışın da bizimle olmaya devam edecek. 90'lı yıllardan bu yana biraz evrimleşerek yeni bir boyut kazanan bel çantaları, özellikle Alessandro Michele'in kendine has dünyasın- dan Gucci'ye oradan da sokaklara sıçramayı başardı. Trendin en sıkı takipçilerinden biri olan Kendall Jenner, maskülen takımlarını, yırtık jean'lerini ve elbiselerini sıkça bel çantasıyla tamamlıyor. Günlük stilinize zahmetsiz şekilde uyum sağlayacak bel çantaları, durmaksızın dans edeceğiniz partilerde ve festivallerde *eller serbest” özelliği ile akıl çelerek bir adım öne çıkacak. Bu trende ısınmak için tıpkı bir zamanlar olduğu gibi bel çantanızı kolunuza asarak alıştırma turları yapabilirsiniz. 
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ANALİZ 


HOLLYWOOD 


HACK'LENİYOR 


2000'lerin hacker'larını unutun, yeni nesil hacker'lar artık milyon dolarlara göz dikiyor! Tıpkı HBO'yu vuran tüm zamanların en büyük hack skandalı gibi. Bakalım bu işin sonu nereye gidecek? 


acker'lik, 2000”lere doğru hayatımıza - giren bir kavram. Dünya çapında internetin yaygın kullanımı sonucunda bu ortamdaki korsanlık faaliyetlerini yürütenlere takılan bu lakap, kısa sürede bir fenomene dönüştü. Hollywood, The Net ve Code Name: Swordfish başta olmak üzere pek çok hacker temalı film çekmiş, bu mevzuyu da sulandırarak kendi çarkına su taşımayı başarmıştı. 
Elbette kazın ayağı öyle olmadı ve hacker'lar geri gelip Hollywood'u kaba etlerinden ısırdı! 


ICLOUD TRAVMASI 

Pentagon ve CIA gibi üst düzey hacker hedefleri milenyumun ilk yıllarının ardından demode oluverdiler. Hem başa alınan belanın ceremesi çekilir gibi değildi, hem de başarılı bir hack'in ele geçireceği bir halt yoktu! Devletler halen üst düzey işleri analog usullerle hallederken hacker'ların eline geçenler genelde sıradan kırtasiye işlerinden fazlası olmamıştı. Bunun üzerine hacker'lar da ulusal sırları deşifre etmekten vazgeçip paranın kaynağı olan Hollywood'a rotayı çevirdiler. 
Akıllı telefonların insanlığa kazandırdığı en büyük fenomenlerden olan çıplak selfie'ler hacker'ların iştahını fazlasıyla kabartmıştı. 
Eskiden olsa her bir telefonu ayrı ayrı hack'lemek zorunda kalacak olan hacker'ları bulut teknolojisi adeta kurtarmıştı. iPhone'un telefonunuzdaki dataları yedeklediği iCloud, hacker'lar için cennet, ünlüler içinse cehennemin dibi haline gelmişti. Tabloid medyada 


2014'ün ilk aylarında çıkan haberlere göre, pek çok ünlü hacker'lar tarafından çıplak fotoğraflarının sızdırılmasıyla tehdit edilmiş ve bu fotoğraflar karşılığında milyon dolarlık fidyeler istenmişti. Tehditlere boyun eğmeyen Hollywood güzelleri akıllarının ucundan geçmeyen bir diyet ödediler! Jennifer Lawrence, Scarlett Johansson, Kate Upton, Rihanna, Emma Watson ve Miley Cyrus gibi A sınıfı ünlüler başta olmak üzere 120 civarı ünlünün en özel ve en mahrem fotoğrafları internete hacker'lar sayesinde yayıldı. Hollywood'da yaşayıp da çıplak görmediğimiz ünlü kalmadı desek yeridir! 


SONY DARBESİ 

Hacker'lar elbette bu skandalla durmadılar. 
2015 yılında, Hollywood'da o güne dek eşi 
benzeri görülmemiş bir hacker atağı yaşandı. 
Pek çok büyük stüdyonun veri tabanları ve bilgisayar sistemleri çökertilirken darbenin esas mağduru Sony Pictures oldu. Firmanın neredeyse hack'lenmedik departmanını bırakmayan sanal korsanlar, koca stüdyoyu adeta İsviçre peyniri gibi delik deşik ettiler. 
Sony'nin en tepesindeki isimlerin şahsi ve kurumsal mail'ları ortalığa döküldüğünde yaşanan deprem benzersizdi. Will Smith'in Oscar adayı olduğu Concussion filminin NFL'i kötü gösterdiği için bizzat NFL CEO'su tarafından tehdit edilmesi, Angelina Jolie'nin tam bir “kaltak cadı” olduğu için onunla çalışmak istemeyen prodüktörlerin isyanı, Spider-Man'i 


“İngiliz bir züppe ve patlak gözlü bir sarışına” emanet eden yönetmen Mark Webb'in kovulması ve daha neler neler sızdı o mail'lerden! 


HBO ZOR DURUMDA 

Tüm zamanların en başarılı dizilerinin kanalı olarak kabul edilen HBO, hacker saldırılarının son kurbanı olmuş durumda. Efsane yapımların kanalını Mart ayında hack'lediğini açıklayan kolektif hacker grupları, kanaldan önce 6 milyon dolarlık fidye istediler. Kanal bu tehdidi ciddiye almayınca istedikleri ücreti 20 milyon dolara yükselttiler. HBO kanal yönetimi ve avukatları düzenledikleri basın toplantısıyla mevcut iddiaları yalanladılar. Aynı gece hacker grupları HBO'nun en çok izlenen dizisi Game of Thrones'un tüm 7. 
sezon senaryosunu internete sızdırdılar. Yine aynı hacker takımı, dizinin en yüksek reyting alması beklenen dördüncü bölümünü yayın tarihinden iki gece önce internete sızdırdı ve milyonlara seyrettirdi. 

HBO'dan halen bir cevap alamayan hacker grubu geçtiğimiz haftalarda da tüm Game of Thrones oyuncu kadrosunun şahsi iletişim bilgilerini internete sızdırdı. Hacker grubu istediği rakamı halen 20 milyon dolarda sabit tutuyor. HBO'nun geri vites yapmaması halinde Game of Thrones'un başına gelenlerin tüm HBO yapımları tarafından tecrübe edileceğini de garanti ediyorlar! Hollywood'un hacker travması burada bitecekmiş gibi gözükmüyor. 
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ZORLU 


PERFORMANS 
SANATLARI 
MERKEZİ 


Zorlu PSM Genel Müdürü Murat Abbas 


orlu Performans Sanatları Merkezi, merakla 

beklenen 5. sezon programının ilk etkinliklerini açıkladı. Dünyaca ünlü dev prodüksiyon Blue Man Group, beşinci sezonun kuşkusuz en dikkat çeken etkinliklerinden biri. Dev prodüksiyon, eşsiz enstrümanlar, etkileyici teknolojik detayların buluştuğu şaşırtıcı ve heyecan verici interaktif performanslarıyla Milano, Viyana ve Barselona gibi Avrupa şehirlerinin ardından, 13 Şubat-4 Mart 2018 tarihleri arasında 24 performansla Zorlu PSM'de olacak. 
Zorlu PSM'nin her metrekaresinin müzik ile dolduğu, çeşitli yan etkinliklerle mekanın tamamını festival ruhuna bürüyen MIX Festival, bu sezon 15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalin açıklanan ilk isimleri arasında; Selda Bağcan & Boom Pam, Modestep (Live), Electro Deluxe, The Wedding Present, Cem Adrian, Goose, Mustafa Özkent, Kabus Kerim, Manuş Baba, Slam, Jakuzi, Motorama, Gökçen Kaynatan, Donae'o, Dagamba, Son Feci Bisiklet, SX, She Drew The Gun, Dudu Tassa&The Kuwaities, Akın Sevgör ve The Away Days yer alıyor. Dünyanın en ünlü elektronik müzik, yaratıcılık ve teknoloji festivali Sönar Istanbul ise, 30-31 Mart 2018 tarihlerinde müzikseverlere yine bambaşka bir deneyim yaşatacak. 
Geçtiğimiz Mayıs ayında Zorlu PSM'nin tüm sahnelerinin 10 gün boyunca caz, blues, elektronik, rock gibi janrlar arası farklı bir deneyime ev sahipliği yaptığı Zorlu PSM Caz Festivali, bu sezon The Australian Pink Floyd Show, Gregory Porter ve Stacey Kent 'in de aralarında bulunduğu pek çok ismi ağırlayacak. 
Festivalin diğer isimleri önümüzdeki günlerde açıklanacak. 


AJANDA 


Eylül 2017 


Zorlu PSM, her sezonunda olduğu gibi 5. sezonunda da farklı türlerin en sevilen sanatçı ve gruplarını sahnesinde ağırlayacak. 23 Eylül'de BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell; 27 Eylül'de etkileyici sözler ve zarif yorumuyla Michael Kiwanuka; 3 Ekim'de elektronik müzikte ezberleri bozarak kendi özgün tarzını ortaya koyan prodüktör Nicolas Jaar; 
Atlantis Yapım işbirliğiyle 26 Ekim'de daha 7 
yaşında ailesini Marlene Dietrich'e benzetilen sesi ile büyüleyen Fransız şarkıcı Patricia Kaas; 
27 Ekim'de electro-pop ve techno'nun dinamik 
ikilisi HVOB ve Winston Marshall; 16 Kasım'da sesinde Fas ve İran'ın kültürel mirası gizli, müzisyen Mor Karbasi ve 4 Aralık'ta ise İngiliz elektronik müzik grubu Lamb, Zorlu PSM Ana Sahne'de yer alacak. 

Zorlu PSM'nin dev ekranında yapılan film gösterimiyle eş zamanlı olarak film müziklerinin canlı seslendirildiği Movies in Concert serisi bu sezon, 6-7 Ekim'deLa 
La Land, 3-4 Kasım'da Harry 
Potter ve Felsefe Taşı, 13-14 
Nisan 2018'de The Lord 

of the Rings—Return of the 
King filmleriyle sürecek. 
Yerli sahnenin en sevilen isimlerinin ağırlandığı ve 

3. sezondan bu yana süren, 
Vestel Gururla Yerli konserleri kapsamında; 5. sezonda, 26 Eylül'de Gökhan 
Türkmen, 30 Eylül'de İlhan 
İrem “Hep Bir Ümit Uğruna”, 
3 Ekim'de Burhan Öçal & 
İstanbul Oriental 


MİX esma 


15-16 ARALIK 2017 


ZORLU PERFORMANS SANATLARI MERKEZİ 


Ensemble, 10 Ekim'de Cem Adrian, 17 Ekim'de 
Emre Altuğ, 24 Ekim'de Yeni Türkü, 30 
Ekim'de Fazıl Say & Nicolas Altstaedit '4 Cities”, 
31 Ekim'de Ahmet Aslan, 14 Kasım'da Nazan 
Öncel, 5 Aralık'ta Cenk Eren ve 12 Aralık'ta Ümit Besen sevenleriyle bir araya gelecek. 
Zorlu PSM'nin özgün atmosferi ve etkileyici ses performansıyla birçok unutulmaz etkinliğe ev sahipliği yapan sahnesi Studio da, yenilenerek 5. sezona hazırlanıyor. 800 kişiye çıkan izleyici kapasitesiyle Studio'da ağırlanacak 

ilk isimler arasında; Japon post rock grubu MONO, drum and bass ve elektronik müziğin kilometre taşlarından, yeni “audio-visual” şovuyla Roni Size, Garanti Caz yeşili kapsamındaki Portico Ouartet, Brazzaville, John Maus, Aeroplane, Betoko, ADULI, Jeton Records 

ve Zorlu Psm işbirliğiyle techno'nun önemli isimlerinden Pig & Dan, Coyu, Christian Smith ve Matrixxman... 


Blue Man'Group 
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AJANDA 


ROMANTİKLER 
TOM ODELL'I BEKLİYOR 


nother Love şarkısıyla tüm listeleri altüst eden Tom Odell, 

dinleyenlerin ruhuna işleyen şarkılarıyla 23 Eylül'de Zorlu PSM'de olacak. West Sussex'de doğan İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell, eğitimini Brighton Institute of Modern Music'de tamamladı. Lily Allen tarafından keşfedilen Odell'in 2012'de Columbia Records ile yaptığı anlaşmayı, 21 yaşında yayınladığı ilk EP'si Songs from Another Love izledi. Aynı yıl prestijli BRIT Awards'da “Critics” Choice” ödülünü alarak müzik dünyasındaki yerini sağlamlaştırdı. Büyük ses getiren ilk stüdyo albümü Long Way Down'ı 2013'te piyasaya sürdü. Bu albüm ile İngiltere listelerini altüst eden genç yetenek; Elton John, Billy Joel ve The Rolling Stones gibi isimlerle turneye çıktı. 2016 yılında çıkan Wrong Crowd albümü için Arctic Monkeys, Kasabian ve Adele ile yaptığı çalışmalarla adını du- ERENER yuran Jim Abiss ile işbirliği yaptı. Kayn mu Gina 


23 EYLÜL 2017 
ZORLU Mah A Eğ 

SAHNE ÜSTÜ AYAKTA KONSER 
BİLETLER ZORLUPSM.COM VE BİLETİX'TE 


GEZGİN SALON DAN 
HERKESE MERHABA 


010'dan beri İstanbulluların müzikle ilişkisine yön veren, 

müstakbel favori isimleri olacak müzisyenlerle tanıştıran ve Beyoğlu'nun göbeğinde şehrin ritmini elinde tutan Salon, artık kabına sığamıyor, şehre yayılıyor. 
Bugüne kadar Salon sahnesinde izlediğiniz ve artık Salon sahnesine sığmayan isimleri müzikseverlerle buluşturacak Gezgin Salon'un ilk ayağı 10 Eylül'de Beykoz Kundura'da Kiasmos'un canlı performansı gerçekleşecek. 
Kiasmos, BAFTA ödüllü İzlandalı müzisyen ve prodüktör, İstanbul aşığı ve ikinci evi Salon olan Ölafur Arnalds ve elektro pop grubu Bloodgroup'un arkasındaki isim Janus Rasmussen'den | LIMITS OFF | oluşuyor. 2014'ü kapatırken KATKILARIYLA Salon'da neredeyse bütün biletleri tükenen bir konser ile izleyicileri büyülemiş olan ikili, performanslarında kullandıkları görsellerle yarattıkları minimal elektronik seslerin etkisini iyice arttırıyor.. Piyano, synthesizer, minimal technoyu bir araya getiren zarif ve yoğun soundları, elektronik müzikle ilişkisi olmayanları bile kendine hayran bırakıyor. İkili, dillere destan canlı performanslarıyla Beykoz Kundura sahnesinde olacak. 


GARANTİ CAZ 
KONSERLERİ 
DEVAM EDİYOR 


O. yıla ulaşan Garanti Caz Yeşili, sonbaharda birbirinden 

renkli konserlerle müzikseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 
Bu konserlerden biri de, 27 Eylül'de gerçekleşecek Michael Kiwanuka. İngiliz müzisyen, zamansız blues-funk melodileri, zarif yorumu ve etkileyici sözleriyle kısa sürede müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştü. Royal Academy of Music'te caz eğitimi alan Kiwanuka'nın solo kariyeri 2011 yılında yayınladığı Tell Me A Tale ile başladı. 
Yaşından beklenmeyen bir vokal ve şarkı yazarlığı yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken Kiwanuka, Sahne Üstü Ayakta konser düzeniyle Zorlu PSM Ana Tiyatro'da sahne alacak. Etkinliğin başlama saati Saati: 20.30 


32 ÜLKE 56 SANATÇI 


| Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding 
sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali, “iyi bir komşu” temasıyla 16 Eylül'de açılıyor. Küratörlüğünü sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset'in yaptığı ve birbirine komşu altı mekânda gerçekleşecek bienal, 12 Kasım'a kadar sürecek. 

İstanbul Bienali'nde bu yıl iyi bir komşu teması çerçevesinde 
32 ülkeden 56 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işleri sergilenecek. İşlerden bazıları ev yaşamımızdaki hâl ve koşulların nasıl değiştiğini ve mahallelerimizin geçirdiği dönüşümü incelerken bazıları da günümüzün jeopolitik sorunlarıyla başa çıkma şekillerimizi ele alacak. 

Bu yıl 30. yaşını da kutlayan İstanbul Bienali, dünyanın önde gelen dergilerinden ABD merkezli Newsweek tarafından “2017'de uğruna seyahate çıkmaya değecek beş sergiden biri” olarak gösterildi. Küçük ölçekli tarihsel işlerden, mekân algısını sarsacak büyük ölçekli yerleştirmelere farklı coğrafyalardan ve zaman dilimlerinden hikâyeler anlatacak bienalde 
56 sanatçıdan 30'unun iyi bir komşu'ya özel olarak ürettikleri 
eserleri ilk defa bienalde görülebilecek. 


ETKİNLİK 
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POSTKOLIK 
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16 Eylül'de eğlence var! Burn Energy Drink sponsorluğunda 10 farklı mekanda gerçekleşecek olan 
Burn Rooftop Festival, İstanbul'un en gözde teraslarında 50'yi aşkın DJ'i müzikseverlerle buluşturacak. 


ŞA eçtiğimiz sene ilki gerçekleşen ve Ü maş katılımcılarına İstanbul'un eşsiz teras 

Nam? manzaralarında harika bir gün geçirten Burn Rooftop Festival, yine bir Eylül ayında, ünlü D./leri müzikseverlerle buluşturacak. 
Backyard, Klein.Garten, Izaka, W Hotel Suite, Georges Hotel, Sub Karaköy, Cle, Swissotel The Bosphorus ve Karaköy On'un harika manzarası eşliğinde 16 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak festival, ertesi gün sabah saatlerine dek devam edecek. 
Gündüzden geceye uzanacak bu keyifli yolculukta, katılımcılar tek bir biletle 10 farklı mekanda bu eşsiz deneyimi yaşayabilme imkanına sahip. Biletix'te satışı devam eden etkinliğin giriş ücreti ise 100 TL. 


YILDIZLAR GEÇİDİ 

Burn Energy Drink sponsorluğunda gerçekleşecek festivalde günü ve geceyi kendi notalarıyla renklendirecek isimler 

de, birbirinden özel olacak. Belçikalı indie ekip Balthazar'ın beyni Jinte B. Deprez'in vurucu synthpop tınılarıyla karakterize ettiği solo projesi J. Bernardt, bu isimlerden biri. Deprez'in hafif karanlık bir elektro- 


pop atmosferi sağlayan synth akışlarına bayılacağınızı garanti edebiliriz. Daha önceden kendisiyle tanışmadıysanız, Wicked Streets şarkısını dinlemenizi özellikle tavsiye ederiz. 
Burn Rooftop Festival'in bir başka yıldızı ise, elektronik müziğe dair melodik, karanlık, ancak bir o kadar da optimist bir yorum paylaşan; son dönemlerin dikkat çeken Alman ikilisi 

Just Emma olacak. İkili, sizi gerçek dünyadan koparıp duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Alex ve Sasika, dört yılı aşan bir süredir elektronik müzik piyasasının bir parçası konumunda. Just Emma'nın atmosferik, derin ve bununla birlikte melodik ve dans ettiren sound'ları tek bir evrensel mesaj barındırıyor: Sevgi! 

Bitmedi; incelikle işlenmiş etnik melodilerden oluşan seçkisiyle öz benliklere ve bilinçsiz duygulara yolculuğu dans ve huzur dolu 

bir deneyime dönüştüren Milo Hâfliger; şamanik ritüellere referanslarla geleceğin müziğini yaratma iddiasını birden fazla sanattan beslenen, hayal gücü yüksek set 

ve prodüksiyonlarıyla destekleyen Niju; 90'ların New York'unda ivmelenen müzikal yolculuğunu 2000'lerin başında kurduğu jazz 


J. Bernardt 


kulübü Nublu ile taçlandırarak uluslararası arenada pek çok müzisyenin ilhamı, kaşifi ve akıl hocası haline gelen; içinde bulunduğu çok sayıda grup ve projeyle neslinin en önemli müzisyenleri arasında yer alan İsveçli Türk İlhan Erşahin (feat. Salih Topuz); gönülden bağlı olduğu Doğu'ya özgü Sufi geleneğinin müziğini çağdaş tınılarla ustalıkla harmanlayarak eski ile yeniyi, Doğu ile Batı'yı ilahi ritimlerinde bir araya getiren, Türkiye'nin en çok global ödül sahibi müzisyenlerinden Mercan Dede (nam-ı diğer DJ Arkın Allen) de Burn Rooftop Festival'in dikkat çeken isimleri. 

ETKİNLİKLER DE VAR 

Burn Rooftop Festival, lokal sahneden ise Aksak, Aytek & Semih, Bahadır G, Barış Bergiten, Can Ayverdi, Candaş, Carolin, Discolog, DJ Jan, Doğu Civicik, Doruk Güralp, Ece Özel, Ekrem Şenol, Elif Tanverdi, Emrah Bala & Ali Can Ayyıldız, Enes Gül, Evrim de Evrim, Fattish, Gadi Mitrani, Hey Douglas, Hüseyin Gizlibahçe, Jamie S & Pekiner, John Goo, Kemal Kaya Camel, Kerem Tekinalp, 

KIWI, Kozmonotosman, Kubilay Aydın, Le 

Bebe Royal, Memo Garan, Mertkan Akd, 

Murat Tokuz, Murathan Özbek & Can Balta, Orkun Bozdemir, Ömür Kara, Pineapple Pop, Procombo, Siyabend, Style-Ist, Tan Güner, Uncles (Efe Kantel & Furkan Kurt), Umut Kahya, Undomondo, Violations Radio ve Yakuza'yı müzikseverlerle buluşturacak. 

Bu arada festivalde müziğe eşlik edecek pek çok etkinliğin yer alacağını da söyleyelim. 
Kokteyl atölyesi, gastronomi atölyeleri, uçurtma atölyesi, Rooftop yoga, vücut boyama, dövme alanı ve maske atölyesi (Mad Mask atölyesi) festivale renk katacak etkinliklerden öne çıkanı. 
Bum İstanbul Rooftop Festival, birbirinden farklı etkinlikler ile şehirde yazın son demlerini yaşamak isteyen katılımcılarını bekliyor. 


VİZYON 


AMERICAN MADE 


Yönetmen: Doug Liman Oyuncular: Tom Cruise, Jayma Mays, Domhnall Gleeson, Sarah Wright Yapım: ABD Tür: Suç 


Başarılı yönetmen Doug Liman'ın çektiği American Made, 

Tom Cruise'la Edge of Tomorrow filminden sonraki Liman'ın ikinci ortaklığı olacak. American Made, Barry Seal adlı pilotun CIA tarafından işe alınmasının ardından yaşadıklarını konu ediniyor. İşin ilginç kısmıysa bu filmde göreceğiniz her şeyin CIA kayıtlarında bire bir yaşanmış olarak yer alması! Barry Seal'ın otobiyografisinden uyarlanan American Made'deki rolü Tom Cruise'a fena halde yakışmış! 


Yönetmen: Andres Muschietti Oyuncular: Bill Skarsgârd, Javier Botet, Jaeden Lieberher, Nicholas Hamilton Tür: Gerilim Süre: 135 Dak. 


İşte ayın en önemli filmi! Stephen King'in yayımlandığı günden beri milyonlarca okurun rüyalarına giren romanı IT, ilk kez sinemaya uyarlandı. Roman, 1990'da iki bölümlük bir televizyon dizisi olarak uyarlanmıştı. IT, beyazperde macerasında da iki film olarak vizyona girecek. 2017'de gösterime girecek olan ilk IT filmi, IT - Part I: Losers Club olarak adlandırılmış. İlk film, hikayedeki karakterlerin çocukluk yıllarına odaklanırken ikinci film yetişkinlik dönemlerine odaklanacak. 


MOTHER! 


Yönetmen: Darren Aronofsky Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris Tür: Gerilim Süre: 115 dak. 


Oscar ödüllü oyuncular Jennifer Lawrence ile Javier Bardem'in başrollerde yer aldığı, Darren Aronofsky'nin yönetmenliğini üstlendiği Mother!, ayın en iddialı filmlerinden. Aronofsky'e Noah sonrası verdiği uzun ara yaramışa benziyor zira film fragmanın her karesini dondurup çerçeveletmek istedik! Film, sakin ve sıradan bir hayat süren bir çift çevresinde gelişiyor. Bu herkesin yan komşusu olabilecek olan sıradan çiftin hayatı evlerine gelen istenmeyen misafirden sonra altüst olacak. 


POSTKOLIK 


THE EMOJIE MOVİE 


Yönetmen: Anthony Leondis Seslendirenler: T.J. Miller, James Corden, Ilana Glazer Tür: Animasyon Süre: 86 Dak. 


Hollywood'da yeni trend IP filmleri çekmek. Lego Movie ile başlayan bu furya, olayı dev stüdyoların en akla hayale gelmeyen markaların film haklarını almasına vardırdı. PEZ, Tetris, Minceraft gibi sinemaya uyarlanması akla hayale gelmeyen ne kadar marka varsa tamamını önümüzdeki birkaç sene içerisinde beyazperdede göreceğiz. Bu furyanın sıradaki filmi Tne Emoji Movie oldu. Son yıllarda telefon mesajlaşmalarında sık kullanılan bu sevimli ikonların kendi dünyasını anlatan film eğlenceli zaman geçirmek isteyenlere. 


KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE 


Yönetmen: Matthew Vaughn 
Oyuncular: Taron Egerton, Mark Strong, Colin Firth Tür: Aksiyon Süre: 135 dk. 


Kingsman: The Secret Service, dünyayı bağımsız ajan grubu Kingsman ekibiyle tanıştırmıştı. Bu defa Kingsman: The Golden Circle'da kahramanlarımız yepyeni bir tehditle karşı karşıya kalacak. Kingsman'in gizli üssü deşifre olup yok edilince dünya yepyeni bir tehditle karşı karşıya kalır. Kingsman için tek çıkar yol Amerikalı rakipleri Statesmen'den yardım istemektir. 
Dünyanın en büyük iki ajan takımı güçlerini birleştirince karşılarında kim durabilir? 


DAMAT KOĞUŞU 


Yönetmen: İlker Savaşkurt Oyuncular: Gökhan Yıkılkan, Barış Atay, Feriha Eyüboğlu, Turgay Atalay, Özgür Emre Yıldırım Tür: Dram Süre: 104 Dak. 


İlker Savaşkurt'un ilk yönetmenlik denemesi olan Damat Koğuşu, yurtdışından ödüller almış bir film. Cezaevi müdürü ve gardiyanların gerilimi kendi çıkarları için yönettiği koşullarda, mahkumların birbirleriyle olan varoluş savaşını anlatıyor. Filmin öyküsü ve karakterleri gerçeklerden esinlenilerek senaryoya aktarıldı. Acımasız bir hapishane ortamında değişen dengeler, gardiyan ve mahkumların rutin halde uyguladığı vahşi adalet, bu şartların içinde yaşamsal ihtiyaçlarıyla yüzleştirilmiş ve çelişkilerini çaresizce reddeden bir toplumu simgeliyor. 


Tüm kitapçılarda 


STEPHEN 


SKELETON CREW 


Kingin yaşamının farklı dönemlerinde kaleme aldığı, büyüleyici ve ürpertici yirmi iki öykü... 


Önce kasabanın, sonra kentlerin üzerine bir karabasan gibi çöken sis ve içinde sakladığı korkunç yaratıklar; uğursuz güçleriyle her harekete geçişinde ölümü çağıran, ürkütücü bir oyuncak maymun; ıssız bir gölün ortasında, bir raftın üstünde, açgözlü bir su canavarıyla baş başa kalmış dört üniversite öğrencisi; on beş yaşındaki yeğeninin ölmeden önce “icat ettiği” gizemli bir bilgisayarla hayatının seyrini değiştirmeye soyunan mutsuz bir adam... ve diğerleri. 


KİTAPLAR altinkitaplar.com.tr (o) instagram.com/altinkitaplar 15 facebook.com/altinkitaplar twitter.com/altinkitaplar 


ORIGINALS 
ISTANBUL AGENDA 


BUBITUZAK 

İkinci albümlerini Ağustos ayında katıldıkları Sziget Festivali'ndeki performansları ile kutlayan Bubituzak, alaturka ve rock tınılarını birleştirdikleri müzikleri 


ile yerli sahnenin en takdir edilen isimlerinden. 


ılı 


16.09.2017 | 15:00 


TALK: ORIGINALS 
SELİN BRECHT & 


Geçmişten ilham alıp geleceği yaratan, emsalsiz stili ile sokağa ilham verip, sokaktan ilham alan adidas Originals'ın tasarım ruhunu, adidas Originals Global Ürün ve Sürdürülebilirlik Projeleri Müdürü Selin Brecht ile adidas Originals Kıdemli Tasarım Direktörü Erman Aykurt anlatacaklar. 


* Etkinlik İngilizce gerçekleşecektir. 


KOLEKTİF HOUSE 9 
iç) 


21.09.2017 | 18:00 


Uluslararası platformda ürün tasarımından enstalasyonlara kadar çeşitli üretimlerde bulunan sanatçı, tasarımda “esas olan her şey, olmayan hiçbir şey” fikrinden bahsedecek. 


TEŞVİKİYE NO:17 İleza 


16.09.2017 | 17:00 


AGABANDO 
AKUSTİK 


Funk altyapısı ve sakin rapiyle, Ankara'nın hip hop sahnesinden 


gelecek vaat eden önemli müzisyenlerinden biri olan 

Aga B, akustik konseriyle yakında çıkacak olan ikinci albümünün ilk konserini verecek. 


TEŞVİKİYE NO:17 Ma 


23.09.2017 | 15:00 alı 


EKİM AYI PROGRAMI İÇİN shop.adidas.com.tr 'Yİ TAKİP EDİN. 


INSPIRE, COLLABORATE, CREATE, 


TEŞVİKİYE CADDESİ NO: 17 - NİŞANTAŞI 


©) 


#ORIGINALSISTANBUL 


EOT NIGHT 


Orijinalin asla sona ermediği İstanbul, Arnavutköy'ün kült olmaya aday mekanı Alexandra Cocktail Bar'da adidas Originals'ın EOT felsefesinden ilham alan bir geceyi yaşayacak. Gecenin sürpriz ev sahibi, orijinal ruhunu mekana taşıyacak. 


ALEXANDRA COCKTAIL BAR P 


19.09.2017 | 21:00 


WORKSHOP: 
TATTOOM GALLERY 
/ A 


Suluboya yumuşaklığını, sert çizgileri ile birleştirip dövme adı altında sanat icra eden Yeliz Özcan, soruları cevaplamak ve kalıcı 

izler bırakmak için stüdyosunu 

bir günlüğüne adidas Originals Nişantaşı Mağazası'na taşıyacak. 


TEŞVİKİYE NO:17 


23.09.2017 | 17:00 


ETKİNLİKLERE KATILIM ÜCRETSİZDİR. 


